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Murat Türker 
V “HER ALANDA 


AKACAN HOLDİNG”den yine çok kazandıracak 
muhteşem bir proje: 


AKACAN KENT 
FEO PREMİUM 


Tm 5, AKACAN 
——— “2” HOLDİNG 
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Akscan kent 
Feo Premium 


3 BLOK 162 DAİREDEN OLUŞAN MUHTEŞEM BİR PROJE 


- Girne şehir merkezinde - Eşsiz deniz ve dağ manzarası 
- Kıbrıs'ın en büyük spor salonu - Jakuzili teraslar 

- Kapalı / Açık yüzme havuzu - Kapalı park alanı 

- Üniversitelere yakınlık - Hastaneye yakın konum 

- Spa & Weliness - Güvenlik girişi 

Satış Ofisi Telefon Girne Merkez 


*90 533 8764141 4905338727070 4903928161061 FEO Elegance yanı. Zeytinlik / GİRNE 


Gönyeli'de bilinen, değişmeyen 
Hacı Ali kalitesinde 
yepyeni bir yaşam 

alanı doğuyor! am kalmayın!... 
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ETİ M.HACI ALİ İNŞAAT ŞTİ LTD. 


Kızılay Sokak No:1 Yenişehir / Lefkoşa Tel: 228 06 82-227 0223 


www.hacialihomes.com 


KI LİNKS 


“AYRICALIĞIMIZ: 
SERVİS HİZMETİMİZ 
VE KALİTEMİZ” 


“YATIRIM YAPARKEN YER 


GÖSTERENLERİ 
DEĞİL YOL GÖSTERENLERİ 


TERCİH EDİN” 


YENİ 2018 JAGUAR E-PACE on 
BORUSAN OTO KIBRIS'TA! RSİNZAB 


THE ART OF PERFORMANCE 475 €'DAN BAŞLAYAN 
AYLIK TAKSİTLERLE! 


JAGUAR E-PACE 


2.0150 PS Dizel 
* Taksit seçeneği 60 ay vade için hesaplanmıştır. 


BORUSAN OTO KIBRIS 


Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No: 21 Lefkoşa Tel: 22 52 722 
Jaguar-kktc.com 
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Medya Grubu 


EKONOMİ KIBRIS PRESTİGE 


İmtiyaz Sahibi: 
AYAZ MEDYA GRUBU 


Genel Yayın Yönetmeni: 
ATIL AYAZ 


Reklam ve İletişim Koordinatörü 
ÖZGE YAVUZ AYAZ 


Reklam Sorumlusu 
Selvi AYDIN 


İçerik Yöneticisi 
Ayça YILDIZ 


Sosyal Medya ve Seyahat: 
ATAK AYAZ 


Görsel Yönetmen: 
DEMET ÖZGE AYKAN 
(DOA) 


Grafik - Tasarım 
AYAZ MEDYA CREATIVE 


Hukuk Danışmanı: 
AVUKAT ÖZLEM ALP 


Muhasebe ve Finans: 
ANIL YILMAZ 


Web Tasarım ve Teknik Destek: 
TESLA ERP 
İletişim Bilgileri: 
KKTC 
16. Şht. Aziz Güner Sok. Kumsal/Lefkoşa 


Reklam ve Abonelik İçin: 
0 533 850 3804 
0 533 850 3805 


Mail Adresi: 
abone(Ddekonomikibris.com 


fo e” | i R creditwestbank.com 


Creditwest 
badın, girişimcilerin yanında! 
— | 


AYINDA 
MASRAF 
YOK! 


Kendi işini kurmak veya işini geliştirmek isteyen kadınlara özel kredi Creditwoman, 
şimdi Creditwest'te! 


9'dan başi ip fal nları ile kredinizi 


* Ye0,99'dan başlayan faizler * 200.000 TL'ye kadar kredi imkanı * 50.000 TL'ye kadar anında onay 
hık 0678 


Âh Creditwest Bank Kıbrıs 
Altınbaş 


www.emtancons.com 
*90 392 815 47 43/7 *90 392 815 3745 
Mete Adanır Caddesi, Emtan 2 Apt. No:3 Girne / KKTC 


LÜKS ONUN DOĞASINDA VAR.... 


Kuzey Kıbrıs'ın turizm başkenti olan Girne'nin batısında dağ ve denizin birleştiği 
noktada, sakinliği ve kolay ulaşımı ile dikkat çeken bölgesi, Alsancak'ta yer alan 
"EMTAN GREEN PARK' projesi, yakın çevresinde bulunan Girne Amerikan 
Üniversitesi ve Merit Oteller bölgesine 5 dakikada, Girne merkeze 10 dakikada 
ulaşılabiliyor. 

EMTAN GREEN PARK, Girne bölgesinin en gözde plajlarından olan Escape 
Plajına (Yavuz Çıkartma Plajı) ve Özgürlük Milli Parkının hemen yanı başında, 
yürüyüş mesafesinde yer almaktadır. Özgürlük Milli Parkı 180 dönümlük alana 
kurulan, yürüyüş yolları, dinlenme mekanları ve sosyal aktivite alanları ile, yeşil 
ve mavinin kesiştiği noktada muhteşem bir doğa parkıdır. 

EMTAN GREEN PARK'TA KEYFİNİZ YERİNDE... 

Akılcı, modern ve şık mimari yapısı ile şehrin gürültüsünden, karmaşasından 
uzakta olacağınız ve kaliteli yaşamın keyfini çıkaracağınız bir Dünya. Göz alıcı 
peyzaj düzenlemesi ile sizi keyif dolu bir yaşama çağırıyor. Kendinizi huzur verici 
mavinin ve doğanın yeşilinin eşlik ettiği bir ortamda bulacaksınız. 


TÜM HAYALLERİNİZE YETECEK BİR PROJE... 


EMTAN GREEN PARK, hayallerinizdeki yaşamı buraya taşıyabilmeniz için 
tasarlandı. Doğayı, denizi ve şehrin dinamik karakterini merkezine alan bu proje; 
40 adet 241 Lüks daire seçenekleri ve tüm sosyal alanları ile ihtiyacınız olan ne 
varsa size oraya götürüyor. 

Yatay Mimari ile tasarlanan projemiz 2 katlı 8 bloktan ve 40 adet 241 Lüks 
daireden oluşmaktadır. Her blokta zemin katta 3 daire, 1.Katta 2 daire olmak 
üzere toplamda 5 adet daire vardır. 

Zemin kattaki dairelerin her birinde kendilerine ait teras alanları ve özel 
bahçeleri bulunmaktadır. 1.Katta yer alan dairelerin deniz ve dağ manzaralı geniş 
terasları ile panoramik muhteşem manzaraya sahip çatı terasları siz seçkin 
misafirlerini bekliyor. 


AYRICALIKLARLA TANIŞIN... 


Açık yüzme havuzu ve çocuk havuzları (400 m2) 
&Peyzaj düzenlemesi 
B7/24 Güvenlik 
Bariyer Sistemi 
& Çevrede CCTV Güvenlik Kameraları 
BiP renkli ve görüntülü İnterkom Sistemi 
Generatör Sistemi 
Biter blok için Merkezi Uydu Sistemi 
Öker blok için DATA linternet) Altyapısı 
BMulti-Split DC-Inverter Klima Sistemi 


Â 
EMTAN 


GREEN PARK 


YEŞİL ve MAVININ 
BULUŞTUĞU ADRES 


Atıl AYAZ 
Genel Yayın Yönetmeni 


2018'in ilk çeyreğini karşılıyoruz. Hızlı ve hareketli bir yıl başladı. 
Ülke içinde seçim, Türkiye'de terörle mücadele, para piyasalarında ise hep yüksek tansiyon var... 


Fakat her şeye rağmen iş insanları yatırıma, istihdama, gelişime devam ediyor. 


Kıbrıs'ın tek ekonomi ve iş dünyası dergisi Ekonomi Kıbrıs Prestige olarak, yatırım ve proje dolu 
bir Mart sayısı hazırladık sizler için. 


Özellikle kazanç, huzur ve güven başlıklarıyla tercih sebebi olan Kıbrıs emlak sektörü, her geçen 
gün yeni konut projeleriyle tanışıyor. 

Onlar var, avantajları var, satış rakamları var. 

Yatırımcının kazançlı tercih duraklarından biri haline gelen Lefke bölgesine mercek tuttuk bu 
sayıda. Bölgeye yön veren iş insanlarıyla konuştuk. Sizler için yatırım tavsiyeleri ve beklentileri 
aldık. 


Mehmet Eminoğlu Investment Direktörü Mehmet Eminoğlu Girne'ye sembol olacak projeler için 
hız verdi. Bu yıl içinde birçok projesi birden tamamlanıyor. 


Mağusa bölgesine markalı konut projeleri üreten Northernland Group, yeni proje için müjdeyi 
verdi. 


Dörter Construction satışlara hızlı bir başlangıç yaptı, Smart Estate Direktörü Salih Fenercioğlu, 
Smart Plus olarak Coldwell Banker'ı Mağusa'ya taşıdı. 


Bankacılık sektörünün değerlendirmesi, tüketicilere mesajlar, ev alacaklara tavsiyleler, konut 
projesi inceleyenlere uyarılar, iş dünyasından kısa kısa haberler ve çok daha fazlası bu dergide. 


Keyifle okumanız dileğiyle... 


EKONOMİ KIBRIS 
PRESTIGE 


Paketimize dahil olan ücretsiz hizmetlerimiz: 


© Hoşgeldiniz kokteyli &wW Odanızda da alabileceğiniz sabah kahvaltısı ikramı 


© Zadet günlük oda temini WU Odaya VIP balayı ikramı 


GOLDEN TULIP 


CREDİTWEST 
WEST LIFE HİZMETİNİ 
TANITTI 


Creditwest Bank'ın bireysel 
müşterilerine yönelik ayrıcalıklı olarak 
sunduğu özel ürünlerin bir araya 
toplandığı West Life hizmetinin şirket 
içi tanıtımı Golden Tulip Hotel'de 
gerçekleşti 


Tanıtım etkinliğine Creditwest Bank 
üst düzey yönetimi, şube müdürleri, 
tüm bireysel ve ticari müşteri 
temsilcileri ile pazarlama bölümü 
çalışanları katılım gösterdi. Etkinlikte 
Creditwest Bank Genel Müdürü 
Mazher Zaheer, bankacılık ile ilgili 
dünyadaki son trendler konusunda 
bilgiler verdi. Gecede West Life hizmeti 
ve müşterilere sunulan avantajları ile 
ilgili Pazarlama Bölüm Yönetmeni Arife 
Karaçete sunum ve konuşma yaptı 


Çok sayıda katılımcının yer aldığı 
etkinlikten sonra kokteyl gerçekleşti 


hizmetlerini 
West Life'tan almak mümkün” 


Creditwest Bank Genel Müdürü 
Mazher Zaheer, toplantıda yaptığı 
konuşmada Creditwest Bank'ın 

25 yıla yaklaşan hizmet süresince 
ürün ve hizmet yelpazesini Kıbrıs 
halkının ihtiyaç ve beklentilerine 
yönelik olarak geliştirdiğini ve 
müşterilerin hayatlarının tüm 
evrelerinde ihtiyaç duyabilecekleri 
tüm bankacılık hizmetlerini tek 
bankadan karşılayabildikleri bir 
noktada olduklarını söyledi. West 
Life'ın bu anlayışla ortaya çıktığını ifade 
eden Zaheer, Avrupa'da ve özellikle 
İngiltere'de benzer uygulamaların yeni 
olarak hayata geçtiğini belirtti. 


Hayata geçirdiği ilkler 

ve yenilikçi çözümleriyle 
sektörde öncülük eden Near 
East Grubu, hayat ve sağlık 
alanlarında KKTC'nin ilk yerel 
sigorta şirketi konumunda 
olacak Near East Hayat 
Ltd'yi faaliyete geçirmeye 
hazırlanıyor. 


Hayat ve sağlık sigortası 

pazarında benzersiz bir şirket yaratmayı amaçlayan Near East 
Hayat, hızla gelişen ve önemli derecede büyüme potansiyeline 
sahip olan bir pazarda lider olmayı hedefliyor. Near East Hayat, 
olası riskleri maddi olarak karşılayabilme fırsatı sunarken, 
bireylerin geleceklerine daha güvenli bakmasına olanak 
sağlayacak. 


Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu 
çocukların gelişimine katkı koyacak 
yeni bir proje hayata geçirdi. 


“Sesli Kitap Serisi” projesinde Ayşen 
Dağlı'nın, Derya Atamer'in ve Suzan 
Polat'ın yazdığı üç öyküyü, Hatice 
Tezcan ve Suzan Polat'ın sesiyle 
canlandırıldı, Çağıl İşgüzar'ın 
müzikleriyle renklendirildi. 


Çocukların hayal gücünü artırmak 
amacıyla hayata geçirilen proje, 
sadece KKTC değil, dünyadaki tüm çocuklara ulaşacak. Sesli 
masallara “Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu'nun YouTube 
kanalından ve arama motorlarından öykülerin ismini tarayarak 
ulaşılabilirsiniz. 
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MEDJALIFE'TAN 
ULUSLARARASI 
ANLAŞMA 


Medialife Reklam Ajansı sektöründe 
bir ilke imza atarak, tüm Kıbrıs 

adına uluslararası bir anlaşma 

yaptı. Medialife, Cicero & Bernay 
Halkla İlişkiler (C&B) ile yeni çözüm 
ortaklığı kurduğunu ve küresel iletişim 
uzmanlığını genişlettiğini duyurdu 


Anlaşma ile Medialife, Cicero & Bernay 
Halkla İlişkiler firması ile Dubai, 

Birleşik Arap Emirlikleri, Delhi, Cezayir, 
Bahreyn, Hindistan, Irak, Urdün, 
Kuveyt, Lübnan, Umman, Filistin, 
Katar, Sudan, Tunus, Türkiye ve 
Yemen'e uzanan ajans ağının en yeni 
üyeliğini temsil ediyor. 


C&B'nin MediaLife ile olan anlaşması, 
halkla ilişkiler hizmetlerinin 
sağlanması, zemin desteği ve Kıbrıs 
pazarına hitap eden hedefli iletişim 
ve halkla ilişkiler stratejilerinin 
geliştirilmesini içeriyor. İki şirket de 
işbirliğini daha profesyonel bir şekilde 
kalkınma için, en iyi uygulamaları 
karşılıklı alışveriş yaparak sürdürmeyi 
amaçlıyor. 


Beyaz eşya sektörünün 
KKTC'deki lider 

kuruluşlarından Armar 
Group, 25'inci yaşını gurur ve 4 
coşkuyla kutluyor. 


Bütün ürünlerde 2610 4 
indirim! — 


Şirketin kuruluşunun ve 
hizmet vermeye başlamasının 
25. yılı dolayısıyla kurumun halka bir de hoş sürprizi vardı. 


Armar Group, 25. faaliyet yılı sebebiyle TepeHome mağazasında, 
14-21 Şubat arasında geçerli olmak üzere tüm ürünlerde 9610 
indirim imkanı sundu. 


KKTC'nin kazandıran kredi 
kartı Cardplus, müşterilerini 
mutlu etmeyi sürdürüyor, 
Cardplus harcadıkça 
kazandırıyor! 


Cardplus'ın Sevgililer Günü ve 
Yeni Yıl Telefon Kampanyası 
kapsamında yapılan çekiliş ile 
sahiplerini bulan ödüller düzenlenen tören ile kazananlara takdim 
edildi. Ödülleri banka temsilcileri verdi. 


Yeni yıl telefon kampanyası ve Sevgililer Günü kampanyası 
kapsamında Cardplus'ın çekilişi ile müşterilerine hediye ettiği 10 
adet iPhone 8Plus, 10 adet Samsung S8, 10 kişiye Acopulco 
Hotel'de çift kişilik Brunch hediyesi, gerçekleştirilen etkinliğe 
katılan Cardplus üye banka genel müdür ve yetkilileri tarafından 
kazananlara verildi. 


Mehmet Eminoğlu Investment'in gerçekleştirmiş olduğu en prestijli projelerden biri olan Magic Bella, 


Girne'nin özel yerleşim alanı Bellapais'te yer almaktadır. Magic Bella, birbirinden görünüş ve tarz 
olarak farklı, ancak fonksiyon ve konfor olarak aynı içeriklere sahip 3 adet süper lüks villadan 
oluşmaktadır. Mehmet Eminoğlu Investment için özel olarak tasarlanan bu 3 villa, farklı tarzları ile 


kişiye özel seçme şansı veriyor. 


mhaberler 


KIBRIS TÜRK 
SANAYİ ODASI'NDA 
DEĞİŞİM 


e İ 


Kıbrıs Türk ekonomisinin güçlü 
odalarından Kıbrıs Türk Sanayi 
Odası'nda sürpriz değişim 


KTSO 2017 Mayıs ayında yaptığı 31 
Olağan Genel Kurul sonrası oluşan yeni 
yönetim kurulu Oda Başkanlığına oy 
birliğiyle Mustafa Kaymak'ı seçmişti 


Fakat görev süresi kısa sürdü. 7 ay 
boyunca bu görevi yürüten Mustafa 
Kaymak, yurt içinde ve yurt dışındaki 
yatırımları nedeniyle artan yoğunluktan 
dolayı başkanlıktan ayrılma kararı aldı 


Mustafa Kaymak bu görevini, yönetim 
kurulu toplantısında oy birliğiyle alınan 
karar sonrası Candan Avunduk'a 
devretti. Mustafa Kaymak görevine 
yönetim kurulu üyesi olarak devam 
ediyor. 


Candan Avunduk'tan boşalan As 
Başkanlık görevine Atilla Süren, Atilla 
Süren'den boşalan Yönetim Kurulu 
Sekreterliği görevine ise, Taner Yolcu oy 
birliğiyle seçildi. 


GULFFOOD 18 ve 22 Şubat 
tarihlerinde misafirlerini ve birçok 
seçkin markayı ağırladı. 

Kuzey Kıbrıs'tan da Petek Pastanesi 
ve Ece Un Sanayi, Kıbrıs Türk 
Sanayi Odası organizasyonuyla 
Dubai GULFOOD Gıda Fuarı'na 
katıldı. 


Ziyaretçi sayısının kalitesi ve 

yüksekliği, ticaret hacminin en yoğun olduğu bölgede Ece Un Sanayi 
ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu ve yeni iş bağlantıları 
kurdu. 


Dubai'de bulunan Dünya Ticaret Merkezi kompleksi içinde yer alan 
1 milyon metrekarelik kapalı fuara bu yıl 125 ülkeden 4 bin 229 
firma katıldı 


Petek Pastanesi ve Ece Un Sanayi'nin ikinci kuşak yöneticisi Zeynep 
Kemer Demirci, fuarı dünya pazarına açılan önemli bir kapı olarak 
değerlendirdi. 


Firma ve markalarına yoğun ilgi gördüğünü paylaşan Demirci, 
uluslararası işbirliği ve ticaretlerinin güçlenerek devam edeceğini 
vurguladı 


K. T. Esnaf ve Zanaatkarlar 
Odası (KTEZO), üreticilerle 
birlikte altı yıldır üzerinde 
çalıştığı zeytin ve üzüm 
ürünlerinin üretilmesi, 
işlenmesi ve pazarlanması 
için yürütülen kooperatifleşme 
çalışmaları kapsamında 
hedeflenen noktaya gelindiği 
ve yaz döneminde bu 
ürünlerin markalaşmış olarak ülke tüketicisine sunulacağı, turizme 
kazandırılacağını açıkladı. 


Yürüttükleri çalışmalarla ilgili olarak KTEZO Genel Koordinatörü 
Hürrem Tulga, üreticilerle birlikte kurdukları üretici ve pazarlama 
kooperatiflerinin ülkenin en büyük projelerinden biri olduğunu ifade 
etti. Tulga, gerçekleştirdikleri bu ziyarette yürüttükleri bu projenin 
inandırıcılığından dolayı gerek zeytin üreticilerinin gerekse de üzüm 
üreticilerinin heyecanının giderek artmakta olduğunun altını çizdi. 


Yatırımcılara Yeni Ufuklar Açıyor 


NEAR EAST BANK, YATIRIMCILARA YENİ UFUKLAR AÇIYOR! 


Near East Bank, müşterilerine uygun faiz oranları, kısai orta ve uzun vade seçenekleriyle yatırıma 
yönelik kredilerinden yararlanma imkanı sunmaya devam ediyor. Near East Bank müşterileri işletme 
faaliyetleri sırasında ortaya çıkan ihtiyaçlarını, ihracatlarını ve yatırım projelerini Near East Bank'ın 
kredi opsyonları ile rahatça karşılayabilmektedir. 

İnşaat sektörüne ilişkin pozitif gelişmeler; devam edecek projelerle birlikte bu trendin 2018 yılında 
da etkili olmasını bekleyen Near East Bank, yerli ve yabancı yatırımcılara finans desteğini artırarak 
devam ettiriyor. 

Bankacılık ekonomisinde artık “girişim bankacılığı” adıyla bir yapı oluşturan Near East Bank, 
girişimcilere fikilerini nasıl işe dönüştürebileceklerinden pazarlamaya kadar her konuda yol 
gösteriyor. 

Near East Bank'ın KKTC ekonomisi ve reel sektörü desteklemeyi südürmek için uygun koşullarda 
finansman sağladığını belirten Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Enver Haskasap, güçlü mali 
yapısı ve kaynaklarıyla, 2017 yılında inşaat ve emlak sektörüne sağladığı finansman desteğini, 2018 
yılında da var olan rakanım üzerine çıkarak, müşterilerin yüzünü güldürmeyi ve ekonomiye destek 
vermeyi hedeflediklerini söyleyerek, 2018 yılında da Near East Bank'ın uzman kadrosuyla 
müşterilerine değer katmayı amaçladıklarını belirtti. 


(NEAR EAST BANK 


4440632 | www.neareastbank.com | iletisim&neareastbank.con GG0O0Ş$ 


Olgun ÖNAL - Kıbrıs İktisat Bankası Genel Müdürü / KKTC Bankalar Birliği Başkanı 


“ÖNCELİĞİMİZ 
FİNANSAL 
OKURYAZARLIK” 


Döviz kurlarını nasıl izliyoruz 
yoruz, bütç 4 
ve s yanıt ve 
için yeni bir sayfa 


sırada. Birlik B 


e sağlık 


2017 döviz anlamında sert hareketlerle geçmişti. Ekonomi 
adına 2018 de hızlı başladı. Siz nasıl yorumluyorsunuz 
mevcut durumu? 


2017 çeşitli alanlarda şoklar yaşadığımız bir yıl oldu 
ülkemizde. Bunlardan en önemlisi belki kurlardaki 

önemli ölçüdeki tırmanıştı. Kurların ülkemiz açısından 
önemi büyük. Sebebi ise, birçok ülkeden daha fazla 
yabancı parasal taban ile yaşayan bir ülkeyiz, ülke içi 
ticaretin, tasarruflar yoluyla birikimleri değerlendirmenin, 
borçlanmalar yoluyla finansman sağlamanın önemli 
araçlarından birisi. Ülkemizdeki mevduatların neredeyse 
9660'a yakını yabancı para birimleri olarak adlandırdığımız 
İngiliz Sterlini, Avrupa Para Birimi Euro ve Amerikan 


ı Kıbrıs Türk E 


kredi kullanırken neye 


yoruz te tür 


kuryazarlık ilk 
gun Önal ile 


mında finan: 
jenel Müdü 


Doları cinsinden. Bir yandan aslında kur riskleri ile karşı 
karşıya kalırken, aynı anda korunma yada getiri beklentileri 
ile önemli miktarda yabancı varlık biriktiren bir toplum 
olarak ekonomik aktivitelerimiz devam ediyor. Kurlardaki 
gelişmelere paralel ülkemiz ekonomisi için en büyük yıkıcı 
etki aslında enflasyon tarafında yaşandı. 


2002'de 924.5 olan yıllık enflasyon oranı, önemli 
düşüşlerden sonra 2011'deki yaklaşık seviyelerden 
sonra 2017 yılında 2614.68 ile yüksek bir oran ile 
sonuçlandı. Kur artışları, ülkemize yarattığı maliyet etkisi 
ile enflasyon ihraç etmektedir. Türk lirasının diğer para 
birimleri karşısındaki değerini etkileyebilecek politikalar 
geliştirebilecek konumda maalesef değiliz. 


o 


Dolayısıyla, kurlardaki gelişmeler ve dolayısıyla 
enflasyonda yaşanacak gelişmeler ağırlıklı olarak 
Türkiye Ekonomisi'ne ve politika yapıcılarının kararları 
ile Dünya ekonomisinin genel gidişatı dahil bir çok 
parametreye bağımlı şekilde ilerleyecektir. Olağanüstü 
bölgesel ve global gelişmeler olmadığı sürece 2018 
yılının daha düşük enflasyon ve daha düşük kur 
artışları ile geçirmemiz mümkün. Ancak olağanüstü 
gelişmelerle de yıla başladığımız bir gerçek. Bu 
sebeple, ölçülü riskler ile ilerlemekte her zaman fayda 
var. Olağanüstü bölgesel gelişmeleri ülkemiz lehine 
çevirebileceğimiz alanları da iyi kullanmalıyız. 


Halkın ekonomik durumu nasıl? Örneğin kredi 
kullanım oranları nasıl seyrediyor? 


2017 yılında sektör brüt kredi hacmi 2,543 

milyon TL artışla 14,431 milyon TL'ye ulaşmıştır. 
Toplam kredilerin 2654.65'ini Türk Lirası krediler 
oluşturmaktadır. Kredi hacmi içerisindeki en büyük pay, 
7658.25 ile işletme kredilerine aittir. İşletme kredilerini 
9628.78 ile tüketici kredileri takip etmektedir. 2016 
yılında 2625.13 olan kamu kredilerinin toplam krediler 
içindeki payı 2017 itibarıyla 2622.12'ye gerilemiştir. 
Bankacılık sektörünün finansal derinleşme oranlarına 
bakıldığında, toplam brüt kredilerin Gayri Safi Yurt içi 
Hasılaya (GSYH) oranının 2017 yılında 26107.9'dan 
?e117.7'ye, toplam mevduatın GSYH'ya oranının 
?6151.3'ten ?6162.3'e, toplam aktiflerin GSYH'a 
oranının ise ?6189.2'den ?6200.8'e yükseldiği 
görülmektedir. 


Sektörün derinliği ile aracılık fonksiyonunun gelişimini 
ifade eden göstergelerden biri olan brüt krediler/ 
mevduat oranı, Aralık 2016 sonunda 676.72, 

2017 sonunda ise 2672.55 olmuştur. Bankalarımız, 
topladıkları mevduatların 2673'lük kısmını krediye 
dönüştürerek ülke iş insanlarımızın ve bireylerimizin 
finansal ihtiyaçlarını yeterli diyebileceğimiz 
seviyelerde karşılıyor. Bir yandan da faaliyetlerini 
sürdürürken likit kalmaya da özen göstererek ?628'ler 
seviyesinde toplam aktiflerinin içerisinde likit varlık 
bulunduruyorlar. 


“BORÇ ÖDEMEMEK İÇİN GAYRET 
GÖSTERİYORLAR” 


Tabloyu daha iyi anlamak için biraz da tah 
gecikmiş alacaklardan bahseder misiniz? Onlarda oran 
nasıl? 


Aralık sonu itibariyle 874 Milyon TL'lik tahsil 
edemediğimiz alacağımız var. Yılın başındaki tutar, 828 
Milyon TL. 


Mutlak değer olarak baktığımızda 46 MilyonTL'lik bir 
artışa işaret etmektedir. Bankacılık sistemimizin brüt 
kredi hacmi ise, aynı dönemde 13 Milyar TL'nin biraz 
üzerinden 14.5 Milyar TL'ye yükselmiş, toplamda 1.5 
Milyar TL artmıştır. Tahsil edemediğimiz kredilerin 

brüt krediler toplamına oranı ise 966.6 iken, 705.72'ye 
gerilemiştir. Mutlak değer olarak geri ödenmeyen 
kredilerin toplamının artması negatif bir gelişme tabii 
ki. Tüm kredilerin içerisindeki payının azalıyor olmasına 
ise ihtiyatlı yaklaşmakta fayda var. Oranın azalışı 
pozitif bir trende işaret etmekle birlikte, orta vadede 
arzu edilen mutlak değer olarak rakamlarında azalışı. 
Sebebi ise, oransal gerilemeye rağmen hala ülkemizde 
ödenmeyen kredilerin oranı sağlıklı bir finansal sistemin 
kabul edebileceği oranın üzerinde seyrediyor olması. 
Sağlıklı bir finansal sistemin kaldırabileceği oranlar 
?01-3'ler arasındadır. 


Yaptığımız işin doğası gereği, kredi riski taşıyoruz 

ve verdiğimiz kredilerin bir kısmını geri almakta 
zorlanıyoruz. Kredi alanların bir kısmı da ödemek 
istemelerine rağmen, beklentilerinin dışında 
koşulların oluşması, hastalık, işsizlik, mevsimsel 
zorlamalar, geçici likidite sıkıntıları, ödeme ile 
tahsilatları arasındaki vade uyumsuzlukları, öz kaynak 
yetersizlikleri gibi sebeplerle ödeme güçlüğü içerisine 


girebiliyorlar. Bu gruptaki kişi yada firmaların çoğunun 
ödeme güçlüğünü doğuran sebepleri ortadan kaldırmak 
için canla başla motive bir şekilde çalıştıklarını, 
çözümler için bankaları ile yada borçlu oldukları taraflar 
ile birlikte çalıştıklarını, tekrar taahhütlerini yerine 
getirmeye başladıklarını yada bunu sağlayabilmek için 
uğraştıklarını görüyoruz. 


Bir başka grup var ki ve maalesef toplam tutar olarak 
bakiyenin önemli kısmını üzülerek söylemem gerekir ki 
bu gruptaki kişiler oluşturmaktadır. Bu grupta olanlar 
aslında varlıklı, menkul ve gayrimenkul varlıkları 
borçlarının çok çok üzerinde, ancak borçlarını ödemek 
için gayret göstermek yerine tercihlerini borçlarını 
ödememekten yana kullanıyorlar. Borç ödememe 
yönünde tercih kullandıklarında sosyal refah seviyeleri 
daha da artıyor. Ülkemizde mevcut Borç Yapılandırma 
Yasaları, çok ağır çalışan hukuk ve icra pratiği, varlıklı 
ama taahhütlerini yerine getirmek istemeyen, haksız 
zenginleşmeye çalışan, bırakın faiz borçlarını anapara 
alacaklarından dahi kurtulmak isteyen kesimin tabiri 
caiz ise ekmeğine yağ sürüyor. Mahkemelerdeki alacak 
davalarını inceleyin, araştırın, büyük tutarlı olanların 
önemli kısmının bu çerçevede olduğunu görürsünüz. 
Bu kesimin ahlaki temelden yoksun hareket tarzı, 
güvene dayalı işlemesi gereken borç alacak ilişkilerinde 
derin yaralar açıyor, güvensizlik tohumları saçıyor 

ve ülkemizde finansal istikrarın geleceği için tehlike 


oluşturuyor. 


Faiz borçları yanında anapara 
borçlarının silinmesi durumunda 
faturayı işini düzgün yapan, 
borçlarını her şeye rağmen 
ödeyen, taahhütlerini yerine 
getirmeye her şeyden daha çok 
önem gösteren kişiler ve ülke 
ekonomimiz ödemek durumunda. 
Yani bir yanda varlıkları 

borçlarını fazlasıyla aşan ama 
ödemeyen bir kesim oluşturuyoruz, 
bu kesimin ödemediği borçları ise hep 
birlikte vergisini ve borçlarını ödeyen 
kesime yüklüyoruz. 


Adil ve ahlaklı bir yöntem mi sizce? 


Bence kesinlikle değil. Yasal düzenlemelerimizin 

adalet duygusunu zedeleyecek düzenlemeler 
içermemesine, popülist yaklaşımlarla yasal düzenlemeler 
yapılmamasına, mahkemelerimizdeki karar süreçlerinin 
hızlandırılmasına, verilen kararların ise hızlı şekilde icra 
edilmesine imkan yaratmak gerekli. Geç gelen adalet, 
maalesef adalet duygusunu da zedeliyor. Bankaların 
bütün gayret ve girişimlerine rağmen, kamu eliyle 
mevcut donuk alacak niteliğinde olan kredilerimizin 
tahsil edilmesinin neredeyse imkansız hale getirildiği bir 
gerçektir ve ilgili herkesin malumudur. 


Bankaların kontrolü dışında oluşmuş bu konjonktür, 
29/2013 sayılı Yapılandırma Yasası'nın yürürlüğe 
girmesiyle bankaların ana para alacaklarını bile ortadan 
kaldıran bir yapıya bürünmüş ve tamamen kontrolden 
çıkmış bir sistemik risk haline dönüşmüştür. 


Keza, sorunlu alacakların yıllar itibarıyla birikmesi ve 
buna karşılık adli ve idari çözüm yollarının tıkanmış 
olması nedeniyle TGA konusu bankaların kendi iradeleri 
ile çözemeyeceği yapısal bir soruna dönüşmüştür. 

Bu noktada, devletimizin gecikmeden önlem alması 
gereklidir. 


Sözlerimin başında belirttiğim üzere, ödemek için her 
şeyi yapmasına rağmen kendilerinden kaynaklanmayan 
sebeplerle ödeyemez duruma düşenleri ayrı 
değerlendirmek gerekli. Bu gruptakilerin, işleri yada 
durumları düzeldiğinde ödemelere başladıklarını zaten 


tecrübe ediyor, görüyoruz, rahat ödeme 
yapabilmeleri için kredilerini yapılandırmaya 
çalışarak destek veriyoruz, verdiğimiz. 
desteklerin başarılı sonuçlar verdiğini de gözlemliyoruz. 


Ödenmeyen ve teminatları hızlı şekilde nakde çevrilerek 
kapatılmayan krediler, bankalarımızın maliyetlerini 
önemli ölçüde artırıyor, bankalarımız bu türdeki krediler 
için gider karşılığı ayırmak zorunda kalıyorlar, tahsilatlar 
için için ciddi operasyonel zorluklar üstleniyorlar. 


Ülkenin ekonomik durumu yanında bankaların 
uyguladığı faizlerin ödenmeyen kredilerin artmasında 
bir etki yarattığını düşünüyor musunuz? 


Büyümek, işlerini geliştirmek, yeni varlıklar alarak 
aktiflerini büyütmek yada bugünden bazı refah artırıcı 
hizmet yada şeyleri satın almak için yeterli birikimi 
olmayan kişiler yada şirketler, birikim fazlası olanların 
kaynaklarını kullanmak zorunda. Birikim fazlası olanlar, 
kendi kaynaklarını kullanmak isteyenlerden bir getiri 
bekliyorlar. 


Bankacılığın temel işlevi tam da bu noktada ortaya 
çıkıyor. Bankalar birikim fazlası olanlardan, faiz ödeyerek 
fonlarını topluyor, sonrada bu fonları ihtiyaç duyanlara 
kredi olarak kullandırıyor. Ülkemizde 21 banka, bu 
bankaların ülkemizin her noktasına yayılmış 230'un 
üzerinde şubesi ile finansal sistemin desteğine ihtiyaç 
duyan herkese servis vermeye hazır. 


Bankacılık, ülkemizde tam rekabet koşullarının tam 
anlamıyla işlediği piyasalardan birisidir. Dolayısıyla 
herhangi bir finansal servis ihtiyacı ve yada kredi ihtiyacı 
olan bir kişi yada şirket, seçenekler içerisinden kendisine 


KUZEY KIBRIS BANKALAR BİRLİĞİ 


EKONOMİ KIBRIS 


PRESTIGE 


en uygun faiz, vade 
seçeneklerinden bi, 
rahatlıkla yapabilir. 


, masraf, para birimi, finansal ürün 
ini birçok bankadan teklif alarak 


Bankalar birikim fazlası olanlardan faiz vererek kaynak 
toplayan kuruluşlar olduğuna göre, kendisinden kredi 
talep edenlerden de faiz talep etmek durumundadır. 
Bankaların kredi müşterisinden istediği faiz, bankaların 
birikim sahibine ödediği faizin üzerine işletme giderleri, 
kredi isteyenin kredi skoru, kullanmak istediği kredi 
vadesi, teminat yapısı, kredi ürünü gibi birçok 
parametrenin dikkate alınması ile belirlenmektedir. 


KKTC Merkez Bankası'nda hazırlanan ve duyurulan 
bültenlerde çok rahatlıkla izlenebileceği gibi bankaların 
birikim sahiplerine ödedikleri faiz ile kredi kullananlardan 
aldıkları faiz arasındaki marjlar sanıldığı gibi yüksek 
değildir. Net faiz marjı olarak adlandırdığımız bu oran 
3.16'dır. Yani bankaların ödedikleri faiz ile tahsil ettikleri 
faiz arasında sadece bu kadar fark vardır. 


Özetlemek gerekirse, ülkemizin içinde bulunduğu 
koşullar nedeniyle bankalarımızın mevduat dışı 
yabancı kaynaklara erişimi neredeyse imkansızdır. Yani 
bankalarımız daha yüksek maliyetli olmasına rağmen 
büyük oranda faaliyetlerini mevduat ile fonlamak 
durumundadırlar. Bu nedenle bankaların uyguladığı 
faiz yüksektir dersek konuyu eksik ve hatalı ifade etmiş 
olabiliriz. 


Tam doğrusunu şöyle ifade etmek daha doğru olacaktır; 
Bankaların uyguladığı faiz yüksek değildir bankalarımızın 
kaynak maliyeti yüksektir, faizlerin yüksek olması 
maalesef maliyetlerin yüksek olmasının doğal bir 
sonucudur. Neden bankalarımızın kaynak maliyetleri, 
başka ülke örnekleri ile karşılaştırdığımızda daha 
yüksektir, bu ise başlı başına ayrı bir konudur ve burada 
diğer ülke bankaları, Türkiye'deki yada Güney'deki 
bankalarla karşılaştırdığımızda daha yüksek vergi, sigorta 
primleri, işlem ücretleri yada diğer maliyet yaratıcı 
uygulamaların etkisi çoktur. Bu tür konularda başta 
Merkez Bankamız üzere kamu yönetiminin bankalarımıza 
destek vermeleri, aracılık fonksiyonlarımızı daha düşük 
marjlarla yapmamıza izin verecektir. 


“ÖDEYEBİLECEĞİNİZ ÖLÇÜDE BORÇLANIN” 


Kredi ihtiyacını belirlerken, kredi isteyen müşterilerimize 
de önemli bir yük düşüyor. Her birimiz, ödeyebileceğimizi 
düşündüğümüz ölçüde borçlanıyor olmamız şart. 
Alacağımız kredinin vadesini, faizini, aylık taksit 
miktarını, faiz dışındaki maliyetlerini ödeyebilecek 
seviyelerde belirliyor olmak lazım. Hatta çok iyimser 
yaklaşımlar yanında kötümser senaryoları da düşünerek, 
olası gelir ve gider beklentilerini muhafazakar 
yaklaşımlarla da değerlendirerek planlama yapmak en 
doğrusu. Ve en önemli diğer konu, krediyi ne amaçla 


aldığımızdır. Kredi, bizim yada şirketimizin büyümek için 
gerekli ihtiyaçlarını, varlıklarını, gelirini, karını artırmak 
için alınmalı, başka ihtiyaçlar için alınacak krediler 
mutlaka gelire oranla ölçülü olmalıdır. 


“ÖNCELİĞİMİZ FİNANSAL OKURYAZARLIK” 


Kıbrıs Türk Bankalar Birli; 
yıl? 


in nasıl bir yıl olacak bu 


Bankalar Birliği olarak ülkemizdeki finansal okuryazarlık 
seviyesinin yükseltilmesi konusunda ciddi bir hazırlık 
içerisindeyiz. 


Yakın zamanda ülkemizdeki finansal okuryazarlık 
seviyesinin yükseltilmesi için yapacağımız kampanyaları 
duyurur hale gelmeyi ümit ediyoruz. Yeri gelmişken 
eklemek isterim ki, bankacılık sektörü 21 banka ile tam 
rekabet koşullarının en iyi işlediği sektörlerden birisi. 
Müşterilerimiz, diledikleri finansal hizmeti diledikleri 
bankadan finansal ürünleri ve koşullarını karşılaştırarak 
temin etme özgürlüğüne sahipler. Finansal okuryazarlık 
işte bu noktada çok önemli. Ürünleri ve fi 
karşılaştırabilmek, kendilerine en uygun çözümü 
bulabilmek için belirli seviyelerde finansal okuryazarlık 
şart. Biz bireyler, aile bütçelerimizi yönetmek zorundayız. 
Ticari bir işletmeyi yöneten direktör ya da yöneticiler ise, 
kendi aile bütçeleri yanında çalıştıkları şirketlerin sağlıklı 
finansal kararlar almalarından da sorumlu. Finansal 
okuryazarlık seviyeleri yüksek, sağlıklı finansal kararlarla 
yönetilen ve büyüyen Aileler ve Şirketlerden oluşan bir 
Kuzey Kıbrıs'ın nasıl bir yer olacağını düşünün! Bunu 
yaratmak için hep birlikte çalışmalıyız. 


Peki İktisatbank için 2018 yol haritasında neler 
var? 


İktisatbank olarak ölçülü ve kontrollü büyümeye 
ülkemiz ekonomisi için kritik olduğunu 
düşündüğümüz sektör ve alanlara maksimum 
destek vererek devam edeceğiz. Hem kendimizin 
hem de 90bini aşkın müşterilerimizin hayatlarını 
kolaylaştıracak teknoloji tabanlı finansal 
uygulamalara öncülük etmek iş planlarımız ve 


z içinde olacak. Her gün yüzlerce finansal 
kararın alındığı Şubelerimizde müşterilerimizin 
doğru finansal kararlar aldığından emin olmak için 
onlarla birlikte olmaya devam edeceğiz, onlara tüm 


desteğimizi sağlayacağız. 2018'in kolay geçmeyecek 
yıllardan birisi olacağını biliyoru: 
Iktisatbank ailesi olarak müşterilerimizle birlikte 
olacağız, onların zorlukları aşmaları için tüm desteği 
sağlayacağız. 


EKONOMİ KIBRIS 
PRESTIGE 


mhaberler mhaberler mhaberler mhaberler haberler 


2018 yılında hangi markalar 'merhaba' diyecek dünyaya; hangi 
markaların yenileri, hangi yenilerin kardeşleri, hangi kardeşlerin 'makyajlı' 
kız kardeşleri dahil olacak yaşamımıza, araç üretiminin evrensel ölçekteki 
son durumu nedir; otomotiv teknolojileri nereye gidiyor; pazara hangi 
markalar ve/veya modeller yön veriyor/verecek/verebi! angi yenilikler 
bizleri bekliyor; bu sene üreticiler, yatırımcılar ve müşteriler hangi 
avantajlara sahip olacak; sektörde bu yıl ön plana neler çıkabilir; ticari ve 
binek araçlardaki mevcut yapı ve daha birçok başlığı, sizler için sıraladık. 


OTOMOTİVDE 
2018 


SÜRPRİZLERLE DOLU 


Ki 


Bununla birlikte KKTC'de büyük ilgi gören otomotiv pazarına ve pazarın 
güçlü marklarına mercek tuttuk. 


2018'de ülkemiz otomotiv sektörü bizlere neler hazırladı; hangi 
yeniliklerle karşılaşacağız; kendimizi hangi sürprizlere hazırlamalıyız; 
hangi markaların hangi modelleri süsleyecek garajımızı; sektörün yurt 
içindeki başat unsurlarının kurmay kadrosu neler hedefliyor, düşünüyor, 
söylüyor, iddia ediyor, öneriyor, müjdeliyor sorularına yanıt aradık. 


“YAPI MARKET DEVRİMİNİ 
, KUZEY KIBRIS'TA 
İLK KEZ BİZ YAPTIK” 


“BİRÇOK YENİ PROJEYE 
ÖNCÜLÜK YAPACAĞIZ” 


Alpet Kıbrıs için hareketli bir yıldı 2017. Üst düzey 


er çok ügi çekerler 


geçer sayıdan 


değişim yaşadı kurum. Alpet Kıbrıs Genel Müdürü Ali 
Murat Yeşilyurt, Alpet Türkiye CEO'su olarak terfi etti, 
İstanbul'daki merkeze geçti. Yılarca Alpet Kıbrıs'ta 
Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Fatih 
Toprak da Alpet Kıbrıs Genel Müdürü oldu. 


Fatih Toprak tam bir saha insanı. Hem Alpet öncesi 
tecrübeleri, hem de Alpet'teki görevinde sahada aktif 
olan bir isim. Yani bir istasyonda ya da bir tesiste olup 
bitene, ne olması gerektiğine adı gibi hakim. 


Bu özelliği hem yeni pozisyonda kendisi, hem çalışma 


arkadaşları, hem de Alpet müşterileri adına bir avantaj. 


Fatih Toprak yeni projelere hızlı ve iddialı başladı. 
2018'i de bu anlamda dolu dolu değerlendirecek. 


Eviniz, ofisiniz, aracınız, evcil hayvanınız veya bahçeniz 
için ihtiyacınız neyse, birçok alternatifle karşılık veriyor. 
Kıbrıs'ın yapı marketi Yar Plus, 2018'e yeni hedeflerle 
girdi. 


Yar Plus Genel Müdürü Onur Ünveren'den müşterilerine 
mesaj var, “Bizi takip etmeye devam edin” diyor... 


Bazen tek başına mücadele, kimi zaman ise güç birliği 
gerekiyor. Yar Plus ikisini de yaptı. 


Birçok noktada hizmet veren firma, Erülkü işbirliğiyle 
çıtayı daha da yukarı çıkardı. Market müşterisine de yapı 
market alternatifi sunan Ünveren, “yapı market devrimini 
KKTC'de ilk kez biz yaptık" diyerek anlatıyor süreci. 


EKONOMİ KIBRIS 
PRESTIGE 


İstasyon Satışları / Station Sales 


Endüstriyel ve Ticari Satışlar / 
Industrial and Commercial Sales 


KarasSatışları / Inland Sales 


NorthernLAND Group Yönetim Kurulu Başkanı 
Koral Bozkurt, 2017'nin küçük bir özetini 
yaptı, 2018 için yol haritasını paylaştı. 


İnşaat sektörüne ve Mağusa'ya markalı 
konut projeleri kazandıran firma, satışlardan 
memnun. 


Fakat yoğun talebe yetişebilmek için yeni 
mevcut projelerin yetersiz kaldığını, yeni 
projeler için harekete geçtiklerini anlatıyor. 
Yeni sürprizler, çok yakında. 


KORAL BOZKURT 
. NORTHERNLAND GRUP 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI 


NorthernLAND Group Yönetim Kurulu Başkanı Koral 
Bozkurt'la 2017'den 2020'ye, projelerden hedeflere, 
konut sektöründen Mağusa Türk Gücü'ne, keyifli bir 

sohbet gerçekleştirdik. 


İnşaattan emlağa, otomotivden spora geniş bir alanda 
faaliyet gösteren firma için yatırımlar bu yıl da hızla 
devam edecek... 


Öncelikle, “2017 nasıl bir yıl oldu?" diye başlayalım... 


“Bizim için güzel bir yıl olarak geçti. Hatta hedefin 
üzerine de çıkan bir yıl geçirdik diyebiliriz. Genel olarak 
iyi bir yıldı." 


Peki 2018'de hedefler neler? 
Öncelikle, mevcut ofisimizi değiştiriyoruz. 


2018 tamamlanmadan, yeni binamıza taşınacağız. Keza 
şirketimizi daha da büyütmek de önceliklerimiz arasında. 


2018'den başlamak üzere önümüzdeki ilk beş yılda iş 
hacmini belli bir yüzdeyle yukarı çıkarmak da kesinlikle 
istiyoruz. Ciromuzu büyütmek de yine önem verdiğimiz 
konulardan. 


Ayrıca, istihdam konusunda da bir hareketlilik yaşanacak 
ve personel sayımız da artacak. Yeni istihdamlar gelecek. 
Şu an 400-500 arası idari, diğer çalışanları da dahil 
ettiğimizdeyse 1.000-1.500 arası bir çalışanımız var. Bu 
sayı, daha da artacak. 


Yeni projelerden bahsedebilir miyiz? 2018 yılında hangi 
Projeler var? 


Yeni iki projemiz var. Bunlardan bir tanesi, Mağusa'da, 
2020 teslimli ve 21'er katla KKTC'nin en yüksek 
binalarını bünyesinde barındıracak binalardan oluşan 
Premier projemiz. Bu projede ayrıca iki kat da yer altında 
otopark kullanılmaz üzere var. Bunun yanı sıra, almak 
için uğraştığımız bazı araziler de var, ki 2018 içinde yeni 
proje açmazsak satacak malımız da kalmayacak. 


Ya Mağusa dışı? Diğer bölgelere dair bir planlama yok 
mu? 


Şirket politikası uyarınca daha ziyade merkezde kalmayı, 
gücümüzü dağıtmamayı düşündük. 2018'de de 
merkezdeki gücümüzü ve pazarımızı korumak istiyoruz. 


Girne için yatırım planlarınız da vardı.. 


Girne'de ne yazık ki bazı sıkıntılar var. Kira getirisi 
bazında geri dönüş, Girne'de Mağusa'ya nazaran 

epey geride. Mağusa'da masrafımınız 10 yıl içerisinde 
çıkarken, aynı durum için Girne'de 14-15 yıllık bir süre 
gerekli. 


Northeml AND 


al Estate - Architectural Design & Construction 


Lakin araç kiralama konusunda Girne'deki varlık, Cyprus 
Ways ile sürecek. 


Peki inşaatlara yatırımcının ilgisi nasıl? 


Biraz önce de belirttiğim üzere, kira getirisi en iyi bölge 
Mağusa olduğundan, ilgi zamanla oraya da yansıdı fakat 
ortaksız ilerleme niyetindeyiz. 


Alıcı profilinin ne kadarı yerli ne kadarı yabancı? 


Yerli yatırımcıdaki oran 2642'den 9633'e düştü çünkü 
döviz yükselince, yerli yatırımcı da geri adım attı. Uzun 
süredir yurt dışına pazarlama yapıyoruz ve yabancı 
sermaye bizler için gerçekten çok önemli. Ortaklıdan 
ziyade, bireysel yatırımcıyı tercih ettiğimizi de yine 
belirtmiştim. Yabancı pazardaki tüketiciyi de tercih 
ediyoruz çünkü müşteri portföyümüz de böylelikle çok 
daha gerçekçi oluyor. 


Dış pazarlara yönelik yeni planlarınız var mı? 


Dış pazar çalışmalarının meyvelerini zaten almaya 
başladık. Türkiye orijinli müşterinin oranı 961 bile 
değilken, bu oran 2017'de 6017'ye yükseldi. 


Peki Mağusa neden tercih ediliyor? 


Her şeyden önce masrafın dönüş süreci kısa, kira getirisi 
yüksek ve kiracı bulmak da kolay. Trafik sorunu da 
ülkenin pek çok yerine nazaran çok daha az. Tek sıkıntı, 
turizmde görünüyor. Şayet otel işletmeciliği Mağusa'da 
ilerlerse, konut sektörü de sıçrayacak. 


Gelelim sosyal sorumluluklara. Bu alanda da yoğun 
çalışıyorsunuz. 


Bu da epey önem verdiğimiz konulardan. Gençliğe, 
Mağusa Türk Gücü ile destek olmaya çalışıyoruz. MTG'yi 
kurumsallaştırmak da çok önemli bir hedef. Altyapı 
gençlerine, kendilerinin okul başarıları sürdüğü müddetçe 
burs vereceğiz. Yani esas hedef, altyapıdan çıkacak 
çocuklar zira ağaç bile zamanla meyve verir. Farklı bir 


gençlik yetiştireceğiz. 


EKONOMİ KIBRIS 


PRESTIGE 


COSMOS 1 PROJESİNİ 
COLDWELL BANKER SMART 
PLUS SATACAK! 


Kıbrıs inşaat sektörü yeni konut 
projeleriyle tanışıyor. 


Cosmos Star Construction'da yeni 
projesinin heyecanı var. Projenin ismi 
Cosmos 1 


Cosmos 1 Kıbrıs emlak sektörünün 
gözde ve kazançlı bölgelerinden 
Mağusa'da konumlanıyor. 


18 daireden oluşan bir proje Cosmos 
1 


1I2adet241,4adet1$1, 1 tane 
241, birtanede 2*1 penthouse var. 


Projede fiyatlar 155 bin TL'den başlıyor. 


TEK YETKİLİ ACENTE: COLDWELL 
BANKER SMART PLUS 


Cosmos 1 projesini tek yetkili olarak 
satacak firma ise Coldwell Banker 
Smart Plus. 


Coldwell Banker'ın en yeni emlak 
acentelerinden CB Smart Plus, yeni 
projede oldukça iddialı. 


CB Smart Plus Broker Salih 
Fenercioğlu, Cosmos Star Construction 
Direktörü Derviş Canaltay ile tek yetkili 
satış sözleşmesini imzaladı. 


Cosmos 1'de yaşam Eylül 2018'de 
başlayacak. 


Bir not daha paylaşalım. Cosmos 1 ile 
eş zamanlı olarak Cosmos 2 projesi için 
de ön talep toplama süreci başladı. 


Dağ ve deniz manzarası bir 
arada... 


Girne'nin hızla gelişen ve 
değerlenen bölgesi Alsancak'ta 
çok özel bir yaşam sizi 
bekliyor. 


Yüksek kalite standardı, çok 
özel lokasyonu ve Kıbrıs 
inşaat sektöründeki güçlü 
tecrübesiyle Emtan Construction yepyeni bir fırsat sunuyor. 


Girne Alsancak'ta konumlanan yeni projenin adı Emtan Green 
Park. Lüksün doğayla buluşmasına vurgu yapıyor firma. Projenin 
mimarisi, 365 gün tatil fırsatı sunan ortak havuzları, projenin 
peyzajı ve daha birçok özellikle öne çıkıyor Emtan Green Park. 


Üstelik proje fiyatıyla da yatırım avantajı sunuyor. 


Emtan Green Park'ta 2--1 daireler 79 bin sterlinden başlıyor. 


Kıbrıs inşaat sektörünün güçlü 
firmalarından Kurucuoğlu İnşaat, eş 
zamanlı birçok projeye hayat veriyor 
şu sıralar. 


Lefkoşa'da Kurucuoğlu 7 projesine 
başlayan firma, Girne'de de atakta. 


Girne'nin yeni gözdesi ve markalı 
konut projelerin yeni adresi 
Alsancak'a açıldı firma. 


Projesinin ismi Banyan House. 
Havuzlu bir site projesi Banyan 
House. Şehrin merkezinde, şehir gürültüsünden uzak bir proje. 


Dağ ve deniz manzarasının bir arada buluştuğu proje, villa 
konseptinde 8 daireden oluşuyor. 


Banyan House projesinde fiyatlar 85 bin sterlinden başlıyor. 
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sektörünün Türki 
ımu Food Ek 


sunmamalarının 
ifa 


Dünyaca ünlü markaları Türkiye'ye ithal ediyordu, bu firma 
artık KKTC'de de hizmet veriyor... 


17 ülkeden 70 markayı taşıyan Ekol Gıda, KKTC'de neler 
hedefliyor? Piyasayı nasıl analiz ediyor. 


Firmanın KKTC oluşumu Food Ekol Trading LTD Müdürü 
Aydın Tunçok anlattı... 


“REKABETİ 
DEĞİL, 
HİZMETİ 
SEÇİYORUZ” 


AYDIN TUNÇOK 
FOOD EKOL TRADING MÜDÜRÜ 


ndan Ekol Gıd 
Jin Tunç 
z al hiçbir en, 


Şirketinizde biraz bahseder misi 


2017 sonu itibarıyla Türkiye'deki Ekol Gıda tarafından satın 
alınarak faaliyetlerine Food Ekol Trading LTD olarak devam 
eden bir şirket. 


Özellikle ithal ürün grubunda Türkiye'nin pazar hakiminden 
bahsediyoruz. Ürün portföyümüzü de geliştirmeyi 
hedefliyoruz. 


EKONOMİ KIBRIS 
PRESTIGE 


Yeni binanız ne zaman bitiyor? 


Yeni depo, 1.050 metrekarelik 
alanıyla şu an taşınılabilir 
durumda. 4-4 ve -18 soğuk hava 
tesisleri gerekiyor, ki onun için de 
2-3 aya ihtiyaç var. 


Türkiye pazarıyla burasını kıyasladığınızda, bir 
profesyonel olarak neler söylersiniz? 


Buradaki otel ve tesis sayısı Türkiye'ye nazaran 
epey az fakat turist sayısının fazlalığı nedeniyle 
ciddi bir potansiyel de var ve bu potansiyel 

de sezonun uzunluğunun da etkisiyle sürekli 
artıyor. 


Peki şirketinizin 2018 yol haritasında neler 
var? 


2018 yılı içerisinde yeni ürün gruplarını buraya 
getirmeyi planlıyoruz. 


Sattığınız her markanın, kendi alanında birinci 
veya ikinci sırada olduğunu görüyoruz. Bu 
durum, özel bir tercihten mi kaynaklanıyor? 


Hizmet verdiğimiz kurumlar da bu ürünleri 
kullanıyor zaten. Türkiye'de de ithal üründen 
gayrısını satmıyoruz. Sattıklarımız da kendi 
markamıza uyan 'seçmece' ürünler. Son 
zamanlarda yöresel ürünlere yönelik de 
çalışmalarımız var. 


EKOLFOOD 


Zirvedeki Lez. 


zetler 


Türkiye'deki şirketin politikalarına dair neler 
söylenebilir? 


Türkiye'deki şirket, aşağı yukarı 15-17 yıllık 
bir patron şirketi ve patronumuz da zaten aşçı. 
Satılabilecek kalitedeki ürünleri tanıyan birisi 
kendisi. 


Yeni deponuza geçince iş hacminiz de 
büyüyecek ve bu da ciddi bir ekonomik 
hareketlenmeyi kendi beraberinde getirecek. 
Alımları neye göre yapacaksınız? 


Ürünlerimizin 2495'i Ekol'den geliyor. Bunun 
haricinde, çalıştığımız yerli birkaç firma da var. 


Sizinle çalışmak isteyenler hangi nitelikleri 
taşımalı? 


Bizimle çalışacak bir personel, öncelikle bu 
işi sevmeli. Çalışmayı sevmesi gerekiyor ve 
hedefleri olması gerekiyor. Bu koşulları taşıyan 
herkes bizlerle çalışabilir. 


Sektöre ve okurlara neler söylemek istersiniz? 


Fiyatla ürün kalitesi birbirini dengeler. Bir 
ürün pahalıysa, en az bir özelliği nedeniyle 
pahalıdır. Yani okurlar, alımlarında fiyat- 
kalite dengesini mutlaka dikkate almalı. 
Fiyat kadar kalite de önemli. 


Sektör ise gelişmeye açık. Türkiye'de 
distribütör olduğumuz pek çok ürünün 
burada distribütörleri olduğundan, 
önümüzde yasal hiçbir engel olmamasına 
rağmen bunları pazara sunmuyoruz. 
Rekabeti değil; hizmeti seçiyoruz. 


Eklemek istediğiniz bir şey var mı? 


2018, ülkemizdeki herkese hayırlı olsun. 


mhaberler 


ÖZMERHAN 
» CONSTRUCTION'DAN 
SİLVER HOMES VİLLALARI 


ETA 
EA 


Kıbrıs villa projelerinin sayısı az, fakat 
kalite çıtası bir hayli yüksek. 


Özellikle Lefkoşa bölgesi için villa 
arayanlara yeni alternatif, Özmerhan 
Construction'dan. 


Sınırlı sayıdaki Silver Homes Villaları, 
sınırsız prestij vurgusuyla öne çıkıyor. 


Yenikent'te konumlanan lüks villa 
projesi, 3 yatak odalı dublekslerden 
oluşuyor. 


. mhaberler haberle 


Lefkoşa'nın gözde bölgesi 
Yenikent hem villa, hem de 
yüksek kalite konut projeleriyle 
öne çıkıyor. 


Osmanoğlu İnşaat'ın 
“Yenikent'te modern yaşam” 
mesajıyla satışa çıkardığı Osmanoğlu 20 konut projesi de bu 
projelerden biri. 


Türk koçanlı proje konumu ve özellikleriyle iyi bir talep gördü. 
Ve Osmanoğlu 20 projesinde satışlar tamamlandı. 


Osmanoğlu İnşaat, bu satış başarısını müşterileri için teşekkür 
mesajı yayınlayarak paylaştı. 


Firma şimdi diğer üç projesinin inşaatı ve satışına yoğunlaştı. 


Kermiya'da Elite Homes, Dereboyu'nda Osmanoğlu 21 ve 
Ortaköy'de City Village projeleri devam ediyor. 


KKTC emlak sektöründe rezidans 
projelere talep artıyor. 


Villadan rezidansa geçenlerin sayısı 7 


az değil. 4 


O yüzden firmalar hem oturumcu, 
CAPITON 


hem de yurt dışından gelen 
yatırımcılar için lüks rezidans ; ö 
seçenekleri arttırıyor. Construction LTD 


Birçok konut projesine imza atan 
Capiton Construction, The CC Tower 
ile dikkat çekiyor. 

The CC Tower Girne'de yükseliyor. 


Merkezi konumu, manzarası sosyal alanlarıyla öne çıkan bir proje. 


1,2, 3 yatak odalı daireler ile 2, 3 ve 4 yatak odalı penthouse 
seçenekleri var. 


KONFORLU, MOTİVASYONLU TOPLANTILAR... 
ELEXUS'TA... 


i 
ER 


GİRNE 


elexushotel 


YILIN EN İYİ 
TOPLANTI OTELİ 


Elexus, tatilleriniz kadar iş hayatınızın da huzuru ve konforu için en kaliteli hizmeti sunuyor. Bu nedenle sizin için hazırlanan 2400 
metrekarelik BALO SALONU'na ek olarak 1600 metrekarelik fuaye ve 8 farklı toplantı salonuyla ELEXUS KONGRE MERKEZİ, 
teknolojik donanımı ve uzman ekibi ile her türlü ihtiyaca yanıt verebiliyor. 


AYRICALIĞIMIZ: 
SERVİS 


HİZMETİMİZ 
VE KALİTEMİZ 


Kıyafet her yerde var artık, önemli olan yakışanı giymek. 
Lefkoşa'da kapılarını açan Ravmen işte bu noktada öne çıkıyor. Müşterisine 
bire bir stil danışmanlığı yapan firma, servis ve kalite ile öne çıkmayı hedefliyor. 


KKTC yeni bir marka, yeni bir stil ile tanıştı. Ravmen'i de genç iş insanlarına ve bunun yanında slim-fit, klasik 
m Kıbrıs'a taşıyan ikinci kuşak iş insanı Buğra Kopar ile kesim ve ayrıca büyük beden olarak da servis veriyor 
yatırım sürecini konuştuk. Hem markasını değerlendirdi, £ ve bu da zaten müşterilerimizin talebi doğrultusunda 
hem de girişimcilere mesaj verdi. gerçekleşen bir şey. İnsanımız, 'Modellerinizi çok 
) beğeniyoruz ama büyük beden bulamıyoruz dedi. Onlara 
.| Ravmen markasını öne çıkaracak özellikler neler? özel büyük beden koleksiyonumuz da var mağazamızda. 


Ravmen, geniş birçok koleksiyonuyla, hem gençlere hem Oo Bu da müşterilerimiz tarafından çok hoş karşılanıyor 


diyebilirim. 


Genç ama gelecek vadeden ve bu yüzden de çok 
severek kurduğumuz bir mağaza oldu Ravmen, ki çok 
güzel dönüşler alıyoruz mağazamızı ziyaret eden kişiler 
ve müşterilerimizden ve bu yüzden gayet mutluyuz. 
Markamızı daha da iyi tanıtmak istiyoruz tabii. 


Peki Ravmen iş birliğiniz nasıl başladı? 


Mevcut markamızın altında başladık işe. Ravmen de 

ri olan bir firma. Bu 
noktada, aynı mizi ve aynı hedeflere 
koştuğumuzu gördük. Bundan dolayı da böyle bir iş 
birliği yapmaya karar verdik ve bu yola çıktık. Gayet de 
güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyoruz. 


Ürünleriniz hangi yaşlara hitap ediyor? 


Aslında genç giyimden yani yine aynı şeyi söyleyeyim; 
Genç giyim kotundan orta ve ileri yaşa yönelik klasik 
kıyafete ve takım elbiseye birçok şeyimiz var. Yani bir 
yaş sınırlaması vermem pek de doğru olmaz. Yediden 
yetmiş yediye diyemeyiz belki ama yirmiden üstü 
diyebiliriz. 


Markalar, bildiğiniz üzere gün geçtikçe çoğalıyor bu 
sektörde. Ayrıcalığınız ne veya neler? 


Dediğim gibi müşteriye bire bir stil danışmanlığı 
yapıyoruz. Bu da bizim için çok önemli. Müşterimizi 
her anlamda bilgilendirip yönlendirerek, kendisinin 
isteklerine cevap veriyoruz. Yeter ki kendilerini bize 


doğru anlatsın. Onlara özgü kombinlerle, müşterilerimize 


stil danışmanlığı yapiyoruz. Markamız da buna çok 
güzel şekilde cevap veriyor. O yüzden... servis 

ve kalitemizle öne çıkma gibi bir ayrıcalığımız 

var. Ayrıca tamamen Türkiye fiyatlarıyla hizmet 
veriyoruz. Bu yüzden fiyatlarımız da gayet uygun. 


Peki ya özel tasarım hizmeti veriyor musunuz? 
Söz gelimi, kişi gelip farklı 
ettiğinde ona cevap verilebil 


Markamızın koleksiyonu dahilinde, söz konusu 
şahsın istediği bir model mağazamızda o an için 
yoksa bile, katalog hizmetimiz sayesinde bu da 
mümkün. 


Babadan oğula bir bayrak devraldınız. Siz neler 
katacaksınız bu markaya? 


Öncelikle, babamdan kalan ve yaklaşık 25 senedir 
Kıbrıs'ta hizmet veren firmamızın yeni çocuğundan 
bahsediyoruz. Hedefimiz, bu güzel markayı 
adadaki tüm insanlara ulaştırmak. Lefkoşa ile 
başladık. İnşallah zamanla farklı noktalarda da 
olacağız. 


Bünyede başka markalar da bulundurmayı hedefliyor 
musunuz? Keza farklı bölgelerde şubeler açmak gibi bir 
niyetiniz var mı? 


Tabii ki var. Zaten şu an Lefkoşa ve Mağusa'da hizmet 
veriyoruz. “Yeni bebeğimiz' Ravmen de yine Lefkoşa'da 
hizmete açıldı. Bu güzel markayı, biraz önce de dediğim 
gibi diğer noktalarda da insanlarımıza taşıma hedefimiz 
var. 


Ya genç girişimcilere mesajınız nedir? 


Aslında bütün iş insanlarının da gayet iyi bildiği gibi 
ekonomimizde bir sıkıntı, genel olarak bir daralma 
olduğu gerçeğiyle yüz yüzeyiz ama doğru ve 
severek yapan kişilerin başarılı olacağına inanıyoruz. 
Biz de işimizi severek ve isteyerek yaptığımızdan, bu 
uğurda başarılı olacağımıza inanıyoruz. Sevdikleri işi 
yapmalarını öneririm. 


Ve son olarak... Okurlarımıza ve iş dünyasına mesajınız 
nedir? 


Her şeyden önce, kendilerini mağazamıza davet 
ediyoruz. Kendilerine özel servis ve stil danışmanlığı 
yapmak isteriz. Ayrıca en önemlisi; markamizı onlara 
tanıtmak isteriz. Bu amaçtayız. 


O yüzden, başta da dediğim gibi şu an belki çok fazla 
bilinmese de zaman geçtikçe, bire bir servisimizle bu 
güzel markayı tanıtmak istiyoruz. 


EKONO! IS 
PRESTİGE 


ENGİN YILDIRIM 
CITY MALL | 
GENEL MÜDÜRÜ 


KURUMSAL 
İTİBAR 
YÖNETİMİ 


“Para kesemi çalan, değersiz bir şey çalmış olur. 
Fakat benim ismimden bir şey çalarsa, beni 
gerçekten fakir bırakmış olur.” 
(William Shakespeare) 


İtibar, tüm insanların diğer insanlar, markalar ve 
kuruluşlar hakkında zihninde canlanan olumlu ya 

da olumsuz değer yargılarını ifade eder. Kuruluşlar 
için itibar yönetimi, her geçen gün biraz daha önem 
kazanmaktadır. İtibarlı algılanmak isteyen tüm marka 
ve kurumlar, bu iş için belli bir sermaye ayırmanın 
yanı sıra altyapılarını çok iyi bir şekilde planlamak 
ve tesis etmek zorundadır. İyi planlanmış bir çalışma 
ortamı, itibar için önemli bir basamaktır. 


Bir diğer önemli faktör, sunulan ürün veya hizmetin 
yeterliliğidir. Sunulan ürün veya hizmet eksik, 
yetersiz veya kusurlu ise itibardan bahsetmek 
mümkün olamaz. Ayrıca sunulan ürün veya hizmet, 
teknolojinin veya çağın gereksinimlerine uygun hatta 
rakiplere göre ötesinde bir performans sunmalıdır. 


Itibar yönetimi üzerine yapılan araştırmalarda ön 
plana çıkan üç sonuç elde edilmiştir. Bunlar; hedef 
kitle memnuniyeti, hizmet/ürün kalitesi ve yönetim 
kalitesi olarak gözükmektedir. Hedef kitlesini 
memnun edemeyen kuruluşlarda, itibardan söz 
etmek söz konusu bile olamaz. Çünkü itibar, müşteri 
ya da tüketicinin alt tolerans eşiğidir. Bunun için 
iletişim yönetimi, tüm kurum ve kuruluşlar için 
“olmazsa olmaz'lardandır. İç iletişim ve dış iletişim 
iyi yönetilmelidir. İletişimin tüm kanalları önceden 
planlanmalıdır. 


Burada kritik nokta, yöneticilerin ve çalışanların 
kurumu nasıl gördüğü ve görmek istediği ve hedef 
kitlenin nakledilen kimliği nasıl algıladığıdır ki bu 
algı, itibarın biçimini oluşturur. Peki bunun için ne 
yapmalı? Her şeyden önce; 


* Hedef kitle saptanmalı, 


* Kurumla hedef kitlesi arasında sağlıklı bağlar 
kurup geliştirecek, kurumun toplum içindeki algısını 
kuwetlendirecek projeler üretmeli, 


* Kurumun, kurumsal hedeflerini destekleyecek özel 
etkinlikler planlamalı ve iletişimi yapılmalı, 


* Bilim, eğitim, spor, çevre, kültür ve sanat 
dallarında sponsorluk projeleri geliştirilmeli, 


* Kamuoyundaki gelişmeler ve toplumsal 
akımlardaki değişmeler, kurum tarafından yakından 
takip edilmelidir. 


* Üst yönetimi, sektöründe saygın, güvenilen, 
danışılan ve referans kabul edilen kişiler olarak 
konumlandırmak şarttır. 


Kurumsal itibarın temelini “güven' oluşturur. Güven, 
nasıl bireyler için hayati önem taşıyan bir his ise, 


işletmeler için de benzer etkiyi gösterir: “Güven ortadan 
kalktığı zaman; en güçlü hükümetleri, en başarılı 
şirketleri, en etkin liderleri, en sağlam arkadaşlıkları, en 
kıymetli karakterleri ve en büyük aşkları yok edebilecek 
tek şeydir." 


Her şirket ya da markası öne çıkan kurum, bir senfoni 
orkestrasına benzer. 


“Kurumsal İtibar Yönetimi" de o orkestradaki tüm 
çalgıların, aynı bestenin notalarını, 

belirlenen ahenk içinde çıkarmasının sağlanmasıdır. 
Orkestra bunu başaramadığı takdirde nasıl gürültü 
a, kurumlar da bunu başaramazsa 
ile karşı karşıya kalır. 


Kurumsal itibar, gerçekler ve algıların bileşimidir. 
Kurum itibarı o kurumun performansı, ürün ve 
hizmetleri, faaliyetleri ve gelecek beklentileri ile ilgili 
sosyal kitlelerin toplam algısından oluşur. Kurumsal 
itibarı yaratmak ve yönetmek stratejik bir yaklaşım 
gerektirir. Stratejik iletişim ise, kurumun iş hedefleri 
doğrultusunda bu farklı beklentilerin ve algıların 
yönetilmesidir. Yapılan bir araştırmada (Harris Raporu) 
binlerce CEO'nun “Sizce kurumunuzun yönetilmesi 
gereken en önemli “kıymeti' nedir?" sorusuna 96 96 
oranında verdikleri tek yanıt: “Yönettiğimiz kurumun 
itibarı' olmuş... 


Kurumun itibarını oluşturmak zor ve uzun bir süreçtir. 
Bu nedenle markalarımızı kriz sırasında korumak için 
önceden kriz yönetimi ile ilgili planların hazır olması 
gerekmektedir. Zamanla her şey unutulmuyor, izi 
kaliyor. * 


“Kurumsal itibarın sadece bir iletişim disiplini olarak 
değil, üst yönetimin asli işi ve gündemi olarak görülmesi 
şarttır." 


İyi bir itibar, kuruma şu avantajları getirir: 


üşteriler o kurumun ürününe daha fazla öder. 
rsoneli kurumun başarısına daha fazla katılım 
gösterir. 

Yetenekli ve tecrübeli adaylar o kurum ile çalışmak 
isterler. 

Yatırımcılar kendilerini daha güvende hissederler. 
Medya, o kurum hakkında daha pozitif davranır vs. 


Kriz iletişimi yönetimi: Kuruluşun içine düştüğü, kendi 
dışında oluşmuş herhangi bir krizden, iletişimi doğru 
yöneterek kurumsal itibarın güçlendirilmesi adına 
avantaj sağlayarak çıkmasıdır. 


Medya kuruluşları ve basın ile ilişkilerde etkili ve 
sağlıklı iletişimin sağlanması kurumsal itibarın tesisi 
bakımından büyük önem taşır. Çünkü medya kurumları, 
daha fazla insana dokunmalarında fayda sağlayacak en 
etkili iletişim kanalıdır. 


Kriz sonrası önce hasar tespiti yapılmalı, hasarın 
boyutu ne ise verilecek yanıtın şiddeti de aynı ölçüde 


olacaktır. İtibar sarsıcı krizler, hasarı en tehlikeli ve ağır 
olanlarıdır. Sonuçları hemen görülmez. Bu her alanda 
böyledir. Politikada da, iş dünyasında da... Yıllarca 
iktidarda kalan partiler zamanla eriyerek koalisyon 
ortağı, sonra da meclis dışında kalmıştır. Bir zamanlar 
Zirveye oynayan iş adamları suçlandıkları yasadışı 
işlerden çok krizlerini doğru yönetemedikleri için olması 
gerekenden daha ağır hasarların bedelini daha ağır 
hasarla ödemek zorunda kaldılar. 


Kriz yönetimi: Kuruluşun, kendi üretim ya da yönetim 
kararları nedeniyle içine düştüğü bir krizin bütün 
cepheleriyle yönetilmesidir. 


Kriz içinde yönetim: Kurum dışı nedenlerle ülkede 

ya da yakın çevrede oluşan bir kriz ortamının içinde 
kurumun, ilişki, üretim ve iletişim süreçlerinin 
yönetilmesidir. Tabi gerçekten krizin oluşup 
oluşmadığına doğru karar vermek gerekir. Gerçekten kriz 
varsa kriz planını yürürlüğe koymak lazım. 


Kriz öncesi hazırlık 


>Kriz ekibinin ve sözcüsünün belirlenmesi; kriz 
ekibinin iş süreçlerinin belirlenmesi, görev, yetki ve 
sorumlulukların tanımlanması (senaryolara göre dahil 
edilecek birimler ve yetkileri nedir?) 


Kriz ekibine kriz iletişimi ve medya eğitimi verilmesi 


Kriz ekibi ve sözcüsüyle birlikte muhtemel kriz 
senaryolarının saptanması (krizler en çok hangi alanda 
çıkabilir, ne gibi önlemler alabiliriz?) 


Kriz yönetim merkezinin saptanması, teknik alt 
yapının oluşturulması (bu birimlerin aksiyon planları, 
yetki ve sorumlulukları nelerdir?) 


Kriz yönetimi süreçlerinin iç iletişiminin yapılması 
Kriz sırası planlama 


Kriz yönetimi yapılması kararını takiben kriz ekibinin 
toplanması 


Durum değerlendirmesinin / hasar tespitinin yapılması 


Kriz sırasında stratejinizi belirleyin ve sadık kalın. 
Doğruyu söyleyin! Ama her doğruyu söylemeyin. 
İletişim kanalını başkasının doldurmasına izin 
vermeyin, erken davranın. Krizden etkilenenlerin 
zararını telafi edin. 


Kriz sonrasında raporun hazırlanması gerekmektedir. 
Ancak ne kadar sorumlu veya ne kadar tutarlı 
davrandığınıza kamuoyu karar verecektir. 


çalışanlarınca itibarlı kabul 
da kurumun toplum nezdind 


yoktur. 


içbir marka ya 
barlı algılanma şansı 


EKONOMİ KIBRIS 
PRESTIGE 
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RÜSTEMS 


BITCOIN HAKKINDA GÜNCEL HERŞEY 


Kripto paraların en meşhuru Bitcoin son dönemde en çok konuşulanlar 


. . 
itcoin EE 
Bitcoin çılgınlığı, yükselişi, kazananları, kaybedenleri, talep edenleri, 


dünyaya yayılması ve daha birçok örneği var. 


HAKKINDA GÜNCEL 
HERŞEY 


Alp İda tarafından kaleme alınan Bitcoin Hakkında Güncel Herşey isimli 
kitap, bir yatırım tavsiyesi değil, derleme niteliği taşıyor. 


İçerisinde birçok başlık var. İşte onlardan birkaçı... 


* 27 Dolarlık Bitcoin aldı. Yıllar sonra hatırladı, milyoner oldu. 

* Avrupa'daki ilk Bitcoin ATM'si, Atatürk Havalimanı'nda kurulmuştur. 
* Bitcoin , 2018 sonunda 40 bin dolar olabilir. 

* Bitcoin , balon mu ? devrim mi ? 

* Bitcoin ,caiz mi ? sorusuna Diyanet'ten açıklama... 

* Bitcoin , Google (aramalarında ) altını geçti. 

* Bitcoin , dolara ve altına rakip olabilecek mi ? Prof. Güngör Uras 
* Dünyada ilk parayı Anadolu'da Lidyalılar üretti. Neden dijital para 
üretemesin? 

* Türk Lirası ile işlem yapan kripto para borsaları hangileri ? 

* Tenx ,Visa kartıyla Bitcoin ve diğer kripto paraları nakite çeviriyor 
* Bitcoin'den zengin olanların listesi 


Rüstem Kitabevi Satış fiyatı: 22 TL 


BEDEN DİLİ 


İnsanları “okuma'nın en hızlı yöntemi bu kitapta... 


Karşınızdakinin bedenine bakarak aklından geçenleri okumanız 
mümkün. Duygu ve düşünceleri çözümlemek, insanları doğru tanımak, 
tuzağa düşmemek, yalanı ortaya çıkarmak için beden dilini bilmeniz 
yeterli. 


Ayrıca beden dilinizi kullanarak patronunuz, aileniz, arkad. 
diğer insanların sizinle ilgili düşüncelerini de değiştirebili 


BEDEN DiLi 


“ #1 ajanından inanırım bedenini oyma rehber 


Eski FBI ajanı Navarro'nun profesyonel deneyimleri ile Princeton 
Üniversitesinde psikoloji eğitimi alan Marvin Karlins'in bilimsel 
çalışmalarını birleştiren bu kitap, beden dilini öğrenip kullanarak 
dünyanızı nasıl kontrol altında tutacağınızı anlatıyor. 


Rüstem Kitabevi Satış fiyatı: 24 TL 


MARVIN 
KARUNS ALFA 


JOE NAVARRO 


FİNANSAL SİSTEMDE 
FAİZ SORUNSALI VE 
KATILIM BANKACILIĞI 


TERÖRÜN EKONOMİK ANALİZİ 


PKK, YPG, PYD, İŞİD, DAEŞ, Hizbullah, DHKP-C, İBDA-C, El Kaide ve 


| FİNANSAL SİSTEMDE 
FAİZ SORUNSALI VE KATILIM BANKACILIĞI 


Ekonomik sistemin işleyişinde geleneksel finans sisteminin araçlarını ilk 
keşfeden ve kullanan ekonomiler, ülkelerine önemli katkılar sağladılar. 
Finansal sistemden ilk yararlanabilen bu ekonomilerde oluşturulan kaydi para 
yaratma mekanizması veya yürütülen aşırı liberalizasyon uygulamalarıyla 
kullanılan genişletici para ve maliye politikaları, o ülkelerin kalkınmalarında ve 
büyümelerinde başarılı oldu. Bu başarının nedenlerini anlamak için öncelikle 
şu soruların cevaplarının verilmesi gerekir: 


* Bu ekonomilerin muvaffakiyetindeki asıl güç, reel sektör veya aracılık 
fonksiyonunu yerine getiren finansal sistem midir? 

* Bugünün finans merkezi durumundaki ülkelerin başarılarının temel kaynağı 
nedir? 

* Orada başarılı olan ekonomik faaliyetler mi yoksa finansal sektör müdür? 

* Finansal sektöre ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulmuştur? 

* Bir ülkenin parasının değerini ne belirler? 


Rüstem Kitabevi Satış fiyatı: 17,50 TL 


diğerleri... ABD Savunma Konseyi Vakfı'nın araştırmasına göre dünyada 60 terör TERÖRÜN EKONOMİK ANALİZİ 


örgütü faaliyet gösteriyor, kan döküyor. 


Hem Türkiye, hem ortadoğu, hem de dünya terör kabusuyla yaşıyor. Biri 


zayıflarken, diğeri harekete geçiyor. 


Özellikle 21'inci yüzyılın ana temalarından biri oldu terör. Belirli menfaatler 
doğrultusunda doğan, desteklenen ve büyütülen bu örgütleri ve işleyişlerini 
anlama noktasında terörün ekonomisi büyük önem taşıyor. 


Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu ve Yrd. Doç. Dr. Engin Dücan Terörün Ekonomik 
Analizi'ni bu yüzden yazdı. 


Şiddeti araç olarak kullanan teröristler için sağlanan para ve silah gibi ulusal 
ve uluslararası destekleri, militan katılımlarını, motivasyon kaynaklarını tek tek 
sıraladı. 


Karahan Kitabevi tarafından yayınlanan Terörün Ekonomik Analizi, dikkat çeken 
eserlerden biri. 


Rüstem Kitabevi Satış fiyatı: 17 TL 


EKONOMİ 


ENFLASYON 
RAKAMLARI 
AÇIKLANDI 


Enflasyona gösterge kabul edilen 
Tüketici Fiyatları Genel Endeksi'nin 
2018 Şubat değerleri, 2017 Şubat 
değerine göre yüzde 11.8 daha yüksek 
çıktı.Endeks, şubatta, ocak ayına göre 
yüzde 1.61 arttı. 


2018 Şubat Tüketici Fiyatları Genel 
Endeksi'nin 2018 Ocak'a göre yüzde 
1,61; 2017 Aralık'a göre yüzde 1.39; 
2017 Şubat'a göre de yüzde 11.80 
değişim gösterdiğini kaydetti. 


Bir önceki aya göre, endekste 
kullanılan 372 maddenin ortalama 
fiyatlarında artış, 123 maddenin 
ortalama fiyatlarında ise düşüş 
gerçekleştiğini bildiren Muhtaroğlu, 
yüzde 83.98'le taze üzüm, yüzde 
80.62'le domates ve yüzde 64.56'le 
çiçek lahanasının fiyatının en çok 
artış gösteren fiyatlar olduğunu; yüzde 
24.87'le kabak, yüzde 22.58'le 
enginar ve yüzde 21.69'la da taze 
baklanın en yüksek fiyat düşüşü 
gösteren mallar olduğunu kaydetti. 


Ana mal gruplarına göre ise, sağlık 
alanında yüzde 4.05, gıda ve alkolsüz 
içeceklerde yüzde 3.44, ulaştırmada 
yüzde 2.96, eğlence ve kültürde yüzde 
1.85, mobilya, ev aletleri ve ev bakım 
hizmetlerinde yüzde 1.28, eğitimde 
yüzde 0.98, haberleşme yüzde 0.85, 
konut, su, elektrik, gaz ve diğer 
yakıtlarda yüzde 0.72, çeşitli mal ve 
hizmetler ana grubunda yüzde 0.51, 
lokanta ve oteller ana grubunda yüzde 
0.46 artış; giyim ve ayakkabılarda 

yü 5.75, alkollü içecekler ve 
tütünde yüzde 0.02 azalış hesaplandı. 


DÜNYANIN 
EN ZENGİNİ 
BELLİ OLDU 


Amazon'un kurucusu ve Üst 
Yöneticisi Jeff Bezos, 112 milyar 
dolarlık servetiyle Forbes'un 
dünyanın en zenginleri listesinde, 
Bill Gates'i tahtından indirerek, ilk 
sırada yer aldı. 


Forbes, bu yıl 31'inci kez 
yayımladığı “Dünya Milyarderleri” 
listesini açıkladı. Dünyanın en 
zengin ismi, uzun yıllardır zirvede 
yer alan Microsoft'un kurucusu Bill 
Gates'i tahtından indiren Amazon'un 
kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) 
Jeff Bezos oldu. 


Bill Gates ikinci sırada 

Forbes'un liste tarihinde ilk kez 100 
milyar dolar sınırını aşan Bezos, 112 
milyar dolarlık servetiyle dünyanın 
en zengin ismi olarak kayıtlara 

geçti. Bill Gates, 90 milyar dolarlık 
servetiyle bu yıl ikinci sırada kaldı. 


Berkshire Hathaway'ın sahibi 
yatırımcı Warren Buffett ise 84 
milyar dolarlık servetiyle dünyanın 
en zengin üçüncü ismi oldu. Louis 
Vuitton'un sahibi olan Fransız 
Bernard Arnault 72 milyar dolarla 
dördüncü, Facebook'un kurucusu 
Mark Zuckerberg 71 milyar dolarlık 
servetiyle beşinci sırada listede 
kendilerine yer buldu. 


. GÜNEY'DE 
İŞŞİZLK ORANI 
9,8 


Güney Kıbrıs'ta Ocak 2018 ayı 
itibarıyla işsizlik oranının, 2012 
yılından bu yana ilk kez yüzde 10 
barajının altına düşerek, yüzde 9.8 
olarak kaydedildiği belirtildi. 


Politis gazetesi, Avrupa İstatistik 
Birimi Eurostat'ın verilerine 
dayanarak, Güney Kıbrıs'ın işsizlik 
oranının Ocak 2017'de yüzde 12.6 
olarak kaydedildiğini, 2018 yılının 
aynı ayında ise bu oranın yüzde 9.8 
şeklinde olduğunu yazdı. 


Sal 


EKONOMİ 
BAKANLIĞI'NDA 
YENİ ATAMALAR 


Ekonomi ve Enerji Bakanlığı 
yeni müsteşarı Erkan Okandan 
olurken, Bakanlık Müdürlüğü 
görevine ise Emete Baylan 
getirildi. 


Bakanlık Müsteşarlığı'na atanan 
Erkan Okandan görevini Emin 
Bilgen'den devraldı. Bilgen, 
göreve başlayan Okandan ve 
Baylan'a başarılar dilerken, 
Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil 
Nami hizmetlerinden ötürü Emin 
Bilgen'e teşekkür etti. 


ALMAN 

DEVLETİ'NDEN 

REKOR BÜTÇE 
FAZLASI 


Almanya'daki yüksek konjonktür 
2017 yılında Hazine'nin rekor gelir 
elde etmesine de yaradı. Federal 
devlet, eyaletler, belediyeler ve 
sosyal sigortalar 2017'yi toplam 
36,6 milyar euro fazlayla kapattı. 
Kamunun harcadığından 36 milyar 
600 milyon euro daha fazla gelir 
elde etmesinde ekonomik canlanma 
ve artan istihdamın etkili olduğu 
belirtilen Federal İstatistik Dairesi 
raporuna göre kamu gelirleri fazlası 
Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 
yüzde 1,1'ne tekabül ediyor. İlk 
tahminlerde fazlanın 38 milyar 400 
milyon euroyu bulması bekleniyordu. 


Vergi ve sosyal sigorta primlerindeki 
artış kamu sektörünün aralıksız 
dördüncü kez büyük fazla elde 
etmesinde etkili oldu. Böylece 
Almanya, bütçe açığının GSYH'nin 
yüzde 3'ünü geçmemesini öngören 
Maastricht kriterlerindeki borçlanma 
limitinden biraz daha uzaklaşmış 
oldu. 


ALRBUS 
“ 3700 KİŞİYİ 
İŞTEN ÇIKARIYOR 


Avrupalı havacılık ve uçak üretim 
şirketi Airbus, üretim ritmindeki 
değişiklikler nedeniyle faaliyette 
bulunduğu 4 ülkede toplam 3 
bin 700 kişiyi işten çıkaracağını 
duyurdu. 


Airbus'tan yapılan yazılı açıklamada, 
şirketin üretim politikası ve sipariş 
yoğunluğunda meydana gelen 
değişikliklerle yeni adımların atılması 
yönünde kararlar alındığı belirtildi. 


Açıklamada, şirketin ürettiği A380 
ve A400M tipi uçakların siparişi ve 
teslimat trafiğinde meydana gelen 
değişiklikler nedeniyle Fransa, 
Almanya, İngiltere ve İspanya'da 
bulunan tesislerde çalışan 3 bin 
kişinin işine son verileceği bildirildi. 


Şirketin, işten çıkarmalar sonrası 
çalışanlar için ortaya çıkacak 
sonuçları sorumluluk tavrı 
çerçevesinde ele alacağı belirtilen 
açıklamada, 2020'den itibaren 
A380 modeli için yılda 6, A40OOM 
uçağı için ise 8 adet üretim ritmine 
girileceği kaydedildi. 


Kaymaklı'da 
Hazır Yurt 
Projesi 


Kişiye Özel 
Proje Çizimi 
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(0392) 
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v 
yapım inşaat 


“Bir çok bölgede 
Satılık 
Arsa 

Seçenekleri" 


“1988'den beri Kalitemizi artırarak, daha konforlu 
ve sevgi dolu mekanlar yaratmak için çalışıyoruz.” 


BROKOLİ (KG) 


PATATES (KG) 


ENGİNAR (KG) 


MANTAR (KG) 


3,00 TL E 4,75 TL E 10,60 SE 3,32 TL 


KABAK (K6) *Not: Tüm fiyatlar; Sterlin kuru 5 ie 30 kuruş, Euro kuru 4 lira 75 kuruş baz alınarak Emi 


1,85 TL | 3,75 TL | 2.911. 


5 


15,00 TL 13,95 TL 13,25 TL | 12,06 TL 


| 6,46 TL | 7,03 TL 
“Me e mi > 
*Not: Tüm fiyatlar; Sterlin kuru 5 lira 30 kuruş, Euro kuru 4 lira 75 kuruş baz alınarak hesaplanmıştır DİESEL (4m) 
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Standardın atıyor, Girne'ye sembol 


Magic Plus 
çıkan Mehmet Em 


gibi özel yapılarıyla öne 


e Girne için düşüncelerini 


Konuğumuz tecrübeli inşaat mühendis lere göre ise Kıbrıs'ın 


N tinoğlu 


çılgın inşaat müteahhiti Meh 


Yıllarca inşaat sektörüne hizmet verdi. Birçok projeye mühendis ( lokasyonlarda yepyeni projeleri Girne'ye kazandırıyor. 
olarak imza atan Mehmet Eminoğlu, müteahhit olarak çıktığı 
yolda da çok iddialı. Peki sırada ne var? 


Kısa sürede ezber bozan çok sayıda lüks projeyi hayata geçiren (o Mehmet Eminoğlu, Kıbrıs'ın tek ekonomi ve iş dünyası dergisi 
Eminoğlu, 2018'i tam anlamıyla yatırım yılı ilan etti. Merkezi Ekonomi Kıbrıs Prestige' konuğumuz... 


MEHMET EMİNOĞLU INVESTİ 


Makal Einisoği 


INVES 
“LOKASYON ÇOK ÖNEMLİ” 


Çok hızlı ve prestijli projeler geliştiriyorsunuz. Neler 
yapıyor Mehmet Eminoğlu Investment, sizden 
dinleyelim? 


Önce lokasyon dediğimden, şu anda Mete Adanır 
Caddesi gibi ana yollar üzerinde, ticari ismi olan 

projeleri yapıyorum. Lokasyon benim için çok önemli. 
Prestijli yerleri alıp, buralarda prestijli binalar yapmaya 
çalışıyorum. Böylelikle farklılık da yaratmaya uğraşıyorum 
çünkü yıllarca inşaat mühendisliği yaptım. Kökenim zaten 
projecilikten, inşaat mühendisliğinden gelir. 


O kadar basmakalıba girmiştim ki yıllarca, artık hesap 
yapma ihtiyacı dahi duymuyordum. “Üç kat altı daire" 
konseptine takılmıştım. Eminame değişikliğinin ardından 
on katlı yapılara izin çıkınca 'Bu bir fırsat' dedim ve artık 
inşaat sektörüne yöneldim. Yani “yap-sat işi... Ve farklı 
olmaya çalıştım. Hizmet olarak, kalite olarak, görsellik 
olarak... Bunlara dikkat ettim ve Allah'a çok şükür, güzel 
bir hizmet yaptık. O şekilde de ilerliyoruz. 


Şu an hangi projeleriniz devam ediyor, hangilerine 
başlayacaksınız? 


Şu anda Semih Sancar 
Caddesi üzerinde altı 
tane yüksek katlı binam 
var. Hepsi birden başladı. 
Bir tanesi bitmek üzere. Mart ayı içinde teslim edilecek. 
Bu da tahminimden dört ay öncesi demek. Benim için 
çok gurur verici bir durum. Ayrıca on katlı bir binanın 
var olduğu Magic Palace projem de devam ediyor. Ayrıca 
Magic Asia diye, kızımın adını verdiğim bir başka projem 
de var. O da yedi katlı olarak devam ediyor. Bunun 
yanında Bellapais'te çok güzel ve değerli bir arazi satın 
aldım. Oraya da süper lüks üç adet villa yapılacak. 


TMENT 


Start verildi, öyle değil mi? 


Evet verildi. Bütün projeler şu anda inşaat aşamasında. 
Hatta bazıları da biraz önce belirttiğim üzere bitme 


aşamasında. Hepsini birden diktik ki, erken emekli olalım. 


Girne'ye sembol olan ve olacak yapılar her biri. Projelere 
karar verirken ve hayata geçirirken çıkış noktanız ne 
oluyor? 


Çıkış noktam tamamen lokasyon. Çok güzel yerler almaya 
dikkat ettim, ses getirecek yerler almaya dikkat ettim ve 
epey de emek harcadım bu projeler yapılırken. Dünyada 
dikkat çeken eserlerden ilham aldık. 
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“GİRNE'NİN SEMBOLÜ OLDU” 


Bir insan bir şey yaptığında, bunun ses getirmesi lazım. Her zaman 
söylediğim bir şey var; mesela yaptığım ilk bina, İş Bankası'nın 
karşısındaydı. İnşaata başladığımda herkese “İş Bankası'nın karşısında 
Magic Residance' diyordum ama müşterilerime ise “Gün gelecek ve 
Magic Residance karşısındaki İş Bankası' diyecekler diye başladım 

ve şu anda da öyle oldu. İş Bankası'nın birçok şubesi var ama Magic 
Residance bir tane ve herkes onu biliyor. Diğer binam da Magic Tower. 
Onu yapmaya başladığımda herkes 'Mehmet deli oldu' dedi. Dedim ki 
“Hayır! Bu, Girne'nin sembolü olacak ve öyle de oldu. 


Önceki projelerimde eksiklerim vardı ama zamanla bunları giderdim. 
Magic Palace, eksiksiz bir proje. Inanılmaz kalitede bir otel 
konseptinden bahsediyorum. İnsanlar da zaten 'Budur' dedi ve bundan 
dolayı da gerçekten çok mutluyum. 


“GİRNE'DE 50 KATLIK BİR BÖLGE AYIRIN” 


Mehmet Eminoğlu Investment olarak yakın ve uzun vadeli hedefleriniz. 
neler? 


“İnsanlar hedef yükseltmeye bayılır, ki ben de o ruh haline girmiş 
durumdayım. Yani 'tamam' diyerek durabileceğimiz bir noktada değiliz 
fakat devamlı çıkan emirnamelerin getirdiği kısıtlamalar sonucunda 
kendimizi “ister istemez' durdurmak zorundayız. Ada ülkesinde 
yaşıyoruz, toprağımız çok değerli ve doğal olarak devamlı bir kat 
sınırlaması getiriliyor. Geçen haftalarda Dubai'deydim ve en iyisini 
yapmaya çalışan birisi olarak gördüklerim karşısında utandım. Bu tarz 
yaptırımlarla bir yere varamayız. 


“10 kat izniyle Girne'nin dokusu bozulur gibi iddialar ortaya atıldı 
mesela. Yok öyle bir durum! Silüeti tekrar yaratabilirdik. Silüet dediğiniz 
de zaten denizden bakıldığında Beşparmak Dağları'nı görmek. Bazı 
kesimler ve başta çevreciler bana kızacak belki ama haklı oldukları 
yanlar olsa da değişen dünyada bu tarz yüksek binalar, özellikle ada 
ülkelerinde ihtiyaçtır. 


Bir parsele 50 kat verilsin falan da zaten demiyorum. Diyorum ki; 
“Bize elli katlık bir bölge ayırın çünkü ihtiyaç var.” Konut kısmını kısıp 
otel, üniversite ve hastane izni verilmesi de ayrı bir traji-komedi. Bu 
insanlar nerede kalacak? Lapta'ya, Esentepe'ye falan mı yayılalım? 
Yeşil yine yerinde kalsın ama merkez de yükselsin. Uzun lafın kısası, 
bu emirnamelerle, ileriki dönemdeki hedeflerim de kısıtlandı. Belli bir 
bölgede olmak koşuluyla daha da yüksek binalar yapmak isterdim 
halbuki. Şu an mecburen ama yine çok özel, nasıl bir hayat standardı 
hayal ediyorsam ona göre dizayn ettiğim villa projelerine yoğunlaştım 
ve ona göre müşteri arıyorum lakin gönül ister ki talebe göre projeler 
üretebilmek. 


Yatırımcılara mesajınız nedir? 


Farklı olmak çok önemli. İnsanlara ne verdiklerine bakmasınlar. Ne 
kazanacaklarına baksınlar. Bu mantıkla da epey yol kat ettim. 


EKONOMİ KIBRIS 
PRESTIGE 


AUS GUTEM GRUND 


el itişisile 


65GRD-PYM 65” 4K UHD -- Smart Led TV 


65*/ 164 cm. WiFi 
AK UHD Bivetooth 
Smart Interactive TV 4#XxHDMI 
3840 x 2160 Piksel 3xUSB 
WPiiVideo Perfection Index):2000 A Enerji 
HDR (Yüksek Dinamik Aralık). 

Micro Dimming Engine 

Local Dimming Engine 

Multi Color Enrichment 

Miracast 

Çift Tuner 

Çift Çekirdek İşlemci 

DTS Studio Sound 

3 Yönlü Ses Sistemi 

USB Kayıt (Twin Moda) 


55GRD-PKG 3D Smart Led 


DTS Studio Sound 55" /139 cm. 
3 Yönlü Ses Sistemi AKUHD 
USB Kayıt (Twin Mode) 30 
WiFi Smart Interactive TV 

Bluetooth 3840 x 2160 Piksel 

4XxHDMI VPW(Video Perfection Index):2000 

3xUSB HOR (Yüksek Dinamik Aralık) 

A Enerji Micro Dimming Engine 

6 Adet 30 Gözlük Local Dimming Engine 
Multi Color Enrichment 

Miracast 

Çit Tuner 


Dört Çekirdek İşlemci 


GİRNE 
Tektan Lt&:T.5 
Erhan Zi Electronics T. 53388835 35 

KARAOĞLANOĞLU Şencan Elek T. 392 822 38 80 
ALSANCAK Haypem Elekironük: T. 533852 40 48 SÜTLÜCE Pelin Tic: T.3023734208 


-ARMAR GROUP SATIŞ NOKTALARI 
Ortaköy Showroom T. 30222884 16 
Gönyeli Showroom. T. 302 2238800 
TepeHome/ Ortaköy: T.30 229 1651 


ÇATALKÖY Tunç LtdtT.5338 armargroup.net 
GÜZELYURT Özcaşkun LickT.302 7144163 

Decibel Lid:T.302 71465 armarshop.com 
GEMİKONAĞI Altıntuğ Tic: T. 533 840 88 90 f /armargroupcyprus 
LEFKOŞA 


DEMİRKAN Tekne Maga (Elk. 5338350202 4442020 


DİKMEN Attila Atakanlı Tc: 7.533 884 86 99 Yetkili Servis 


CONSTRUCTİON 


"PRENSİBİMİZ: 


Inşaat projeleri yapıyor, yurt dışı fuarlarda ülkeyi temsil ediyor. Şirket bünyesine 
mobilya, yurt işletmesi ve yapı market gibi farklı sektörler de katan Ramazan Karataş'ın 
girişimcilere mesajı var. “1 liranız varsa, 1 lira daha borçlanın ve yatırım yapın” diyor. 


Belirsizliğin yoğun olduğu dönemde yatırımlarına hız 
veren bir firma Erbatu Şirketler Grubu. Birçok alanda 
faaliyet gösteriyor, yatırım ağını günden güne genişletiyor. 
Konuğumuz Şirket Direktörü Ramazan Karataş... 


İnşaat sektöründe neler yapıyor Erbatu Construction? 


Öncelikle yap-sat ve emlak grubumuz var. Artı devlet 
ihalelerine katılıyoruz. Hatta geçen yıl, KKTC'nin en büyük 
ihalesini alıp bitirmiştik. Polis okulu diye adlandırdığımız, 
Gönyeli'de çok büyük bir inşaat yaptık ve bunu da gururla 
teslim ettik. 

Bu yıl da yap-sat bölümünde en az 7-8 inşaatımız devam 
ediyor. 


- İnşaat sektörüne yönelen yoğun talebi nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Birçok firma daha sektöre adım attı. 


Birçokları bunu söylüyor. Hem oyuncu sayısı arttı, hem de 
talep. Geçen yıl Kasım-Aralık gibi iki defa Azerbaycan'a 
gittim. Ayrıca İstanbul'daki ve İskandinav ülkelerindeki 
fuarlara katıldım. Elimizi kolumuzu bağlayarak beklemiyoruz. 
Ülkemize ne kadar katkı sağlayabilirsek, onu vermeye 
çalışıyoruz. 


Pasta bölünüyor ve sizden de pay gittiğine inanıyor 
musunuz? 


Tabii ki inanmıyorum. Zira rekabetten zarar görülse, 
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dünyadaki dev şirketler böylesi 
bir durumu yaşardı. Rekabet 
arttıkça kalite de artar Fiyatlar 
da düşer ve fiyatlar düştüği 
tüketici kazanır. Hala aynı kâr 
marjında olduğumuzu rahatlıkla 
söyleyebiliriz. 


Bünyenize yeni iş alanları 

da dahil ediyorsunuz. Yapı 
market bunlardan Bu tarz 
girişimlerin fikirleri nasıl doğuyor? 


Artmax şöyle oluştu: Hani “kötü 
komşu insanı mal sahibi yapar" 
izdeki gibi bir durum 
söz konusuydu aslında. 'Daha 
kaliteli malzemeyi nasıl temin 
edebiliriz” konusunda ciddi 
sıkıntılar yaşadık. Arkadaşlar 
da 'Aman ha! Bu fiyatları 
indiremeyiz' deyince hem 
inşaatlarda kullanıp, hem de 
müşterilerimize satabileceğimiz ürün 


RAMAZAN KARATAŞ 
ERBATU CONSTRUCTION DİREKTÖRÜ 


2018 hedefleriniz neler? 


2018'de Erbatu olarak ciddi 
fuar çalışmalarımız var. Yurt 
dışındaki emlakçılarla da 
keza çok iyi ilişkilerimiz var. 
Ürünlerimizi satıyorlar. 


Erbatu Lefkoşa Dream 

Park diye bir projemiz var. 
İnsanlara altın bir fırsat 
sunuyoruz aslında. İnanılmaz 
bir vizyonu, çok düşük 
fiyatlarla müşterilerimize 
götüreceğiz. 


Lefkoşa fiyatlarıyla mukayese 
ettiğimizde en az 9515 
aşağıda bir pazarlamadan 
bahsediyoruz. Adına layık 
olacak. Yakında başlıyoruz ve 
talep de çok iyi. 


Peki son olarak, girişimcilere, 


arayışına girdik. Çünkü Müteahhitler amm Sektöre ve okurlarımıza bir 


Birliği olarak hem rakibiz, hem de 

çok ciddi dostuz ve işin dostluk kısmına kendimizi çok 
daha yakın hissediyoruz. Bu önerimizi sunduğumuzda 
“Neden olmasın? diye bir tepkiyle karşılaştık. Bu da bize 
ışık verdi. Şu anda da hem dışarıda, hem de içeride çok 
memnunuz. 


Mobilya sektöründe de aktifsiniz. O sektördeki 
faaliyetleriniz nasıl gidiyor? 


Bunların hepsi birbirinden bağımsız şirketler. Yapı market 
ayrı bir şirket, mobilya alanındaki ayrı bir şirket, Ravmen 
Grubu olarak yine ayrı bir şirketimiz var ve hepsinin 
başında da bu işi profesyonelce yapan arkadaşlarımız var. 
Mobilya sektörünün en altında veya üstünde değiliz ama 
en üste yakınız ve zirve için de çok ciddi bir tırmanıştayız. 


Peki bu kadar iş arasında bir de öğrenci yurduna zaman 
ayırıyorsunuz. Bu tempoyu nasıl yürütüyorsunuz? 


Yönetmek, tabii ki... Bir örnek vermek gerekirse... 'Ne iş 
yapıyorsun?" sorusuna halen 'İşsizim' yanıtını veriyorum. 
Büyük iş adamlarımız var. Bunların belki yirmi tane şirketi 
var. Profesyonel bir ekibin yönetimindeki bir sistemi 
oturtmaya çalışıyoruz ki çarklar kendiliğinden dönsün. 


Yakın zamanda başka bir girişim olacak mı? 


“Bir otel projemiz var. Yerini de aldık. Mağusa'da denize 
sıfır bir bölge var ve bence dünyanın en güzel kumsalına 


mesajınız var mi? 


KKTC'deki yerli girişimciler bana hep ürkek gelmiştir. 
“Aman batacağız' korkusu hep içtedir. Halbuki girişimci 
ruhuyla işimize dört elle sarılırsak ve yatırımlarımızı 
sürdürebilir yaparsak değil batmak; uçarız! O açıdan, yerli 
girişimcilere korkmamalarını öneririm. 1 liraları varsa, 

1 lira daha borçlansınlar ve yatırım yapsınlar, ki bizimle 
birlikte ülke de kazanabilsin. Kısacası yatırım kazandırır. 


Sektöre mesajım da şu: Müteahhitler Birliği'nin desteği 
gittikçe ve ciddi anlamda büyüyor. Bunu daha da büyütme 
mücadelesindeyiz. Gerek İskandinav ülkeleri, gerek İran 
ve Çin gibi ülkelere gitmek gerektiğini düşünüyoruz. 
Sizlere de çalışmalarınızdan dolayı ayrıca teşekkür ederiz. 
Derdimiz, halka ve ülkeye nasıl katkı koyabileceğimiz. 
Yoksa Ramazan Karataş olarak bir somun ekmeğim zaten 
var. 


Okurlarınıza ve müşterilerimize, Erbatu'nun 'doğruluk, 
dürüstlük ve güven' prensibini ilk günden bu yana taşıyan 
bir marka olduğunu 

hatırlatmak isterim. 25 

yıldan beri bu böyledir. 


Hiçbir müşteri söz 
konusu bu zaman 
diliminde bize 

“söz verdiniz ama 
yapmadınız' diyemez. 


EFEATU 


CONSTRUCTION 


sahip. Oraya beş yıldızlı bir otel çalışmamız var. Arazi 

kendimizin. Yeni Boğaziçi Turizm İthalat İhracat Şirketi 
diye bir şirket. Şu anda hayatta değil. Fikir doğdu, yeri 
aldık, temeller de atılacak.” 


En büyük amacımız, 
müşteri memnuniyetidir. 
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Lefke 
Yeşilırmak 


Kısa süre önce ilçe oldu, çok hızlı bir gelişim sürecine girdi. Sahili, tarihi, üniversitesi, konut 
projeleri, işletmeleri ve yeni fırsatlarıyla birlikte Lefke'ye gidiyoruz bu sayıda 
Kıbrıs'ın tek ekonomi ve iş dünyası dergisi Ekonomi Kıbrıs Prestige'de Lefke gayrimenkul 
sektörünü analiz ettik. 

Bölgenin değer artışını, sunduğu fırsatları ve yeni planları, Lefke'ye ve sektöre yön veren 
isimlerden dinledik. 


“LAÜ'NÜN LEFKE 


BÖLGESİNE 
KATKISI 
ÇOK BÜYÜK” 


PROF. DR. MEHMET ALİ YÜKSELEN 
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ 


Ekonomi Kıt 
Prestige) 
.MART 2018 


Adını Lefke'den alıyor, varlığıyla bölgeye can veriyor. Yakın zamana kadar 
Güzelyurt ve Lefke bölgesinin tek üniversitesi olarak hizmet veren Lefke 
Avrupa Universitesi, bölgenin gelişim ve kalkınmasında kilit rol oynuyor. 


LAU Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yü 


büyi 


Kuzey Kıbrıs yükseköğretiminde değişime ve gelişime 
liderlik eden Lefke Avrupa Üniversitesi güçlendirilen 
akademik kadrosu, her yıl hızla artmaya devam eden 
öğrenci sayısı, yeni açılan fakülte/yüksekokul ve 
bölümleriyle hızlı yükselişine devam ediyor. 


“EN FAZLA ÖĞRENCİ YERLEŞEN İKİNCİ 
ÜNİVERSİTE” 


Lefke bölgesi ve LAÜ'de yaşanan gelişmeler 


2013-2014 Akademik Yılı'nda Lefke Avrupa 
Üniversitesi'nin rektörlük görevine atanan Prof. Dr. 
Mehmet Ali Yükselen, LAÜ ile ilgili hedeflerini ortaya 
koyarak, LAÜ'nün Lefke'den ayrı düşünülemeyeceğini, 
Lefke'nin üniversite ile paralel şekilde büyümesi ve 
gelişmesini desteklediklerini ifade etti. LAÜ'nün yükselişi 
ile birlikte bölgenin de eş zamanlı olarak gelişmeye 

ve kalkınmaya devam ettiğini vurgulayan Yükselen, 
üniversitenin bölgeye ekonomik açıdan çok büyük bir 
katma değer sağladığına dikkatleri çekti. 


Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet 

Ali Yükselen LAÜ'nün hızlı yükselişini değerlendirerek, 
2017 yılı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 
LYS sonuçlarına göre LAÜ'ye yerleşen öğrenci sayısının 
2131 olduğunu belirtti. Bu sonuçlara göre LAÜ'nün 
KKTC üniversiteleri arasında en fazla öğrenci yerleşen 
ikinci üniversite olarak tarihi bir başarıya imza attığını 
vurguladı. 


“Lefke Avrupa Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk 
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ükselen'in de bu süreçte katkısı çok 
ük. 


Cumhuriyeti üniversiteleri arasında en hızlı büyüyen 
üniversite konumundadır” diyen Yükselen, üniversitenin 
her geçen yıl koyduğu hedefler doğrultusunda büyümeye 
devam ettiğini ve bu büyümenin Lefke bölgesine gerek 
ekonomik gerekse sosyal kültürel açıdan gözle görülür 
olumlu yansımaları olduğunu dile getirdi. Yükselen, 
Lefke'nin ilçe olmasında da, üniversitenin artan öğrenci 
sayısı ile birlikte bölgeye sağladığı büyük katkıların 
önemli olduğunu ifade etti. 


“11,000'in üzerinde öğrenci” 


Yükselen LAÜ'nün, dünyanın 76 farklı ülkesinden 

gelen 11.000'in üzerinde öğrenci sayısı ile Lefke'nin 
gelişmesine ve canlılık kazanmasına büyük bir katkı 
sağladığını, tüm bu gelişmelerin Lefke bölgesinde son 
derece olumlu sonuçlar doğurduğunu ve bu gelişmelerle 
birlikte birçok marka işletmelerin de son yıllarda bölgede 
faaliyete geçtiğini söyledi. 


Yükselen LAÜ'de rektörlük görevinde bulunduğu son 

beş yılı değerlendirerek “Kıbrıs Bilim Vakfı tarafından 
kurulan ve 1990 yılında faaliyete geçen bir devlet vakıf 
üniversitesi olan Lefke Avrupa Üniversitesi'nin, bölge için 
gerek ekonomik gerekse toplumsal açıdan önemli bir 
misyon üstlenmekte olduğunu dile getirdi. 


LAÜ'nün, Lefke bölgesinde en büyük istihdam sağlayan 
kuruluş konumunda olduğunu belirten Yükselen, 

LAU öğrencileri ve akademisyenlerinin üniversitede 
düzenlediği sosyal ve kültürel faaliyetlerle Lefke 
bölgesine renk katmakta olduğunu, üniversitenin Lefke 
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ve çevresindeki esnafa, işletme sahiplerine ve bölge halkına 
ekonomik açıdan da sağladığı katkının çok büyük olduğunu 
vurguladı. 

“LAÜ, bölgede gerçekleştirilen sosyal, kültürel ve sportif 
etkinliklere de destek vermenin yanında üniversitemizde 
gerçekleşen sempozyum, panel vb. etkinliklere bölge 
halkı, sivil toplum örgütleri ve ilgi duyan herkes katılma 
imkanı bulmaktadır” diyen Yükselen ayrıca, Lefke Avrupa 
Üniversitesi'nin yıl içerisinde sivil toplum örgütleri ve Lefke 
Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediği çeşitli aktivitelerle öğrenci 
ve bölge halkının kaynaşmasına olanak sağladığını ifade etti. 


NEDEN LAÜ? 
Lefke'nin ve LAÜ'nün tercih edilmesinin sebepleri 


“Lefke'nin doğal, güvenli ve bozulmamış güzellikleri ile 
öğrenciler için doğal ve tarihsel bir çekim ortamı oluşturması, 
üniversitemize yaptığı en büyük katkıdır” diyen Yükselen, 
üniversitenin tercih edilme sebeplerini ise; Türkiye Cumhuriyeti 
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylı diploma, uluslararası 
akreditasyon kuruluşları tarafından onaylanmış programlar, 
güçlü akademik kadro, geniş burs olanakları, ekonomik eğitim 
ücretleri, araştırma laboratuvarları ve stüdyolar, kaliteli ve 


çağdaş eğitim anlayışı, kampüs içerisinde bulunan modem 
ve güvenli yurtlar, doğal çevresi ve öğrenci kulüpleri ile 
sosyal faaliyetler, uluslararası prestijli üniversiteler ile işbirliği 
anlaşmaları, sakin ve güvenli kampüs yaşamı olarak sıraladı. 


“YATIRIMLAR İÇİN DOĞRU BÖLGE” 


LAÜ'nün planlı ve sürdürülebilir büyümesine paralel Lefke'ye 
yapılan yatırımlar arttı 


“Son yıllarda üniversitenin göstermiş olduğu hızlı gelişme ve 
büyüme yatırımcıların dikkatlerini Lefke bölgesine çekmiş, özel 
sektör girişimcilerinin yatırım taleplerini arttırmış ve bölgeye 
çeşitli yurt, cafe, restorant gibi yatırımların yapılmasına imkan 
sağlamıştır” diyen Yükselen, LAÜ'nün planlı ve sürdürülebilir 
büyümesinin bölgeye olan ilgi ve güvenin artmasına, 
dolayısıyla bölgeye yeni yatırımların yapılmasına olanak 
sağladığını dile getirdi. 


Yükselen ayrıca, üniversitenin yükselişinin sürdürülebilir 
olmasının Lefke ve Güzelyurt bölgesi için çok yönlü kazanım 
nedeni olduğunu ifade ederek, üniversiteye duyulan güven 
neticesinde son yıllarda Lefke'nin yatırımlar için doğru bir bölge 
olarak öne çıktığına dikkat çekti. 


“YARININ. 
GEMİKONAĞI, 
BUGUNUN 
GAZİMAĞUSA'SI 
OLABİLİR” 


N OKTAY ÖNDER . 
DOĞANCI CONSTRUCTION DİREKTÖRÜ 


Bölgenin bugününe ve yarınına güveniyor, hızla kaliteli projeler geliştiriyor. 
Lefke ve Güzelyurt'ta inşaat projelerine imza atan Doğancı Construction'ın 
favori lokasyonu, Gemikonağı bölgesi. Doğancı Construction Direktörü 
Oktay Önder'in beklentisi, bölgenin Gazimağusa gibi gelişimi ve 


değerler 


nmesi... 
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Lefke bölgesinde nasıl bir gelişme izliyoruz? 


Lefke'nin bir yıl önce ilçe olması, Lefke Avrupa 
Üniversitesi'nin son 3 yılda gösterdiği hızlı kalkınma, 
halkın ve eğitim öğretim için gelenlerin beklentilerinin 
yüksek olması bölgeyi cazip hale getirmektedir. 


Son 10 yılda yapı ve içerik olarak neler değişti? 


Son 10 yılda yapılan konut ve iş yerleri hızla artmaktadır. 
Bölge nüfusunun hızla artması yeni yatırımları da 
beraberinde getirmektedir. Son bir yıl içerisinde ünlü 
markalar iş yerlerini bu bölgeye taşımaya başladılar. 
Lemar, Kiler, Roberts Coffee, Gloria Jeans, Sumi, Simit 
Dünyası, Eziç, Lavaş gibi. 


Fiyatlarda değişimi nasıl kıyaslarsınız? 


Bugüne kadar bölgede yatırımın az olması nedeniyle 
durgun olan arazi fiyatları yeni yapılan devasa 
inşaatlardan dolayı hızlı bir yükselişe geçmiştir. Geçen 
yıla oranla arsa fiyatları 20100'ün üzerinde bir prim 
sağlamıştır. Buna paralel olarak konut ve iş yerleri de 
yüzde ellinin üzerinde prim yapmıştır. 


Şu an bölgede talep nasıl? 


Talep gayet iyi durumdadır. Bugüne kadar bu bölgede 
insanlara konut ve iş yeri üretimi yapılmadığı için 
yeni yapılan inşaatlara ilgi oldukça fazladır. Genelde 
yatırımcılar kira geliri için konut ve iş yeri satın 
almaktadırlar. Markaların gelmesi talepte artışı 
hızlandıracaktır. 


Peki Gemikonağı'nın tercih edilmesinin sebepleri 
nelerdir? 


Lefke Avrupa Üniversitesi'nin hızla büyümesi, Lefke'nin 
uzun yıllardan sonra ilçe statüsüne kavuşması, 

bölgeye liman ve yat limanı yapılmasının beklentileri 
Gemikonağı'nı cazip hale getirmektedir. Arsa fiyatlarının 
Girne ve Lefkoşa'ya oranla düşük olması sebebiyle konut 
ve dükkan fiyatlarının uygun olması da insanları bu 
bölgeden konut sahibi yapmaya teşvik etmektedir. 


Üniversitelerin olması bölgeyi nasıl etkili; 


Üniversite, bölgeyi ekonomik ve kültürel anlamda 
olumlu bir şekilde etkilemektedir. Değişik kültürlerin bir 
arada olması, öğrencilerin değişik mekânlarda harcama 
yapması bölge esnafına da olumlu katkı sağlamaktadır. 
Basit bir örnekle Lemar, Kiler ve Eziç restoranının 
bölgeye yatırım yapmalarının başlıca sebeplerinden birisi 
bölgede üniversitenin bulunmasıdır.” 


Peki ya yatırım? Yatırım için doğru bir bölge mi? 


Şirketimiz açısından doğru bir bölge olduğunu 
düşünmekteyiz. Bunun örneklerini de bölgeye kısa 
sürede 215 konut ile 31 iş yeri kazandırarak ve birçok 
kurumsal firmanın gözünü buraya çevirmesine katkı 
sağlayarak gösterdiğimizi düşünüyoruz. 


Ne tür konut tipleri ilgi görüyor? 


141 ve241 konut tipleri öğrenciye kolay 
kiralanabilmesinden ötürü yatırımcılar tarafından 
daha çok ilgi görmektedir. Öğrenciler genel olarak 
yurt anlayışından memnun kalmadıkları için müstakil 
konutları tercih etmektedir. 


Mevcut fiyatlar nasıl? Apartman dairesi, arsa villa... 


Bizim satış fiyatlarımız daireler için metrekaresi 500 
sterlin, dükkanlar için ise 2.000 sterlindir. Arsa fiyatları 
ise konumuna göre değişiklik göstermektedir. 


Yatırımın kira ile geri dönüşü ne kadar? 


Bugün Türkiye'de geri dönüş süreleri 20-25 yıl ve hatta 
üzerindeyken KKTC'de yatırımlar ortalama 12 yılda 
kendini amorti etmektedir. Gemikonağı bölgesinde de 
yatırımlar 12 yılda geri dönmektedir. 


Gelecek 10 yıl için Gemikonağı'nın potansiyelini nasıl 
görüyorsunuz? 


Çok kısa bir benzetmeye, 'bugünün Mağusa'sı' 
olabilecek potansiyeldedir. Bu bölgeye yatırım yapiyor 
oluşumuzun bir sebebi de bu yöndeki gözlemlerimizdir. 


“LEFKE: 
KUZEY 


KIBRIS'IN 
EN GÜZEL 
NOKTASI” 


CİHAN ERDOĞAN 


EVERGREEN DEVELOPMENTS GENEL MÜDÜRÜ 


Bölgeye tatil köyü tadında konut projeleri kazandırıyor, Lefke'nin altyapı 
projelerine imza atıyor. 
Yabancı yatırımcının Lefke ve güzellikleriyle tanışmasında büyük rol oynay- 


an Evergreen Developments, 


Lefke'ye gittiğinizde Aphrodite Park projesine 
uğramalısınız. Girne, Lefkoşa ve Mağusa'da bile 
olmayan bir yapısı, havası ve huzuru ile dikkat çekiyor. 


Bu projeyi hayata geçiren Evergreen Developments, 
bölgenin de güçlü yatırımcıları arasında. 


Kısa süre önce Creditwest Bank ile de yatırım 
finansmanı garantörlük anlaşması imzalayan firma, 
projelereni daha da hızlandıracak. 


Lefke'yi Evergreen Developments Genel Müdürü Cihan 
Erdoğan'a da sorduk... 


Lefke bölgesi nasıl bir gelişme içerisinde? 


Lefke bölgesindeki öğrenci sayısı, LAÜ'nün de 

ciddi etkisiyle 9.200 seviyesine çıktı. Öğrenci gelişi 
yatırımları da artırmak zorunda bırakıyor, çünkü öğrenci 
her zaman daha kaliteli aş ve kalacak yer arıyor. 
Ayrıca, bölgede yeni açılan Kıbrıs Sağlık ve Toplum 
Bilimleri Üniversitesi'nin de duruma yine büyük bir 
katkısı var. 


Son on yılda yapı ve içerik olarak neler değişti? 

Zaten biz 2006'da bölgeye geldik. Geldiğimizde bölgede 
hiçbir yabancı ev alımı yapmıyordu. Hedefimiz de zaten 
Girne ve Tatlısu gibi yerlere yönelen müşteriyi buraya 
kanalize edebilmekti. 


Keza Küçükkaymaklı'da da yatırımımız vardı. Orams 


yeni projeler için de gün sayıyor. 


Davası sürecinde, Türk tapulu ve deniz sıfır yer aradık. 
Yeşilırmak, Balaban ve Gaziveren vardı. Projeyle 

ortak alanları ve denizi bir arada tutabilmeye çalıştık. 
Başlarda alım çok düşüktü. Kolay değildi bir yabancıyı 
Girne veya Mağusa dışında bir yere getirmek fakat bunu 
başardık. Şu an dördüncü etaptayız ve en az üç etaplık 
arazi de aldık. 


Fiyat değişimini nasıl kıyaslarsınız? 


Kıbrıs'ta fiyatlar ne yazık ki halen gerçek seviyelere 
çıkmış değil. Türkiye veya dünyaya nazaran fiyatlar 
hala çok düşük. Bu bölgede ev satılırken fiyatlar denize 
yakınlığa göre değişiyor. Girne'de Türk tapulu arazi 
alımının fiyatı çok yüksektir lakin burasi daha uygundur. 
Rakip bölgemiz İskele'dir. Asıl hedefimiz de yurt 
dışından gelen yabancılardır. Onların bütün ihtiyaçlarını 
karşılamaya çalışıyoruz ve Türk tapulu olmamız da ciddi 
bir avantaj teşkil ediyor. 


Talep nasıl? 


İnsanlar alıma yeni yılla başlar. Belli bir süreç şart. 

Şu an ev satın almak için gelmiş 3-4 müşterimiz 

var. Akdeniz'den bir ev satın almak isteyen birisini 
Türkiye, Yunanistan veya İspanya gibi seçenekler de 
dururken Kıbrıs'a ve daha da öte KKTC'ye gelmeye ikna 
etmeye çalışıyorsunuz. Müşteriyi KKTC'ye ne kadar 
inandırabiliriz gibi bir derdimiz var çünkü müşteri, 

ev satın alır almaz bir Kıbrıslı'nın yaşadığı sorunları 
yaşamaya başlıyor ve aslında buradan ev alan her 
yabancı da adeta bir büyükelçi gibi yurt dışında bizi 
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savunuyor. Talep çok yüksek değil belki ama kalite 
de talebi etkiliyor. Deniz kenarı ve Türk tapulu bir ev 
seçeneği de talebi epey dönüştürüyor. 


Lefke'nin tercih edilme sebepleri neler? 


Lefke, inancıma göre Kuzey Kıbrıs'ın en güzel noktası. 
Burada daha doğal, daha cana yakın bir yapı var. 
Restoranlar dahi zincir değil; aile işletmesi. Bunun 
avantajı da yurt dışından ev almaya gelen birisi, şayet 
kendisi Rusya, İngiltere veya İsveç gibi büyük bir yerden 
geliyorsa, ülkelerinde olmayan şeyi arıyor. Cana yakınlık, 
doğal yiyecekler ve güzel hava gibi... Nasıl ki ülkenin 
her yerinden insanlar kahvaltı için buraya geliyor, biz de 
yabancılara bu doğal ortamda ev satmaya çalışıyoruz. 


Üniversitelerin varlığı nasıl etkiliyor? 


Üniversiteleri hep olumlu yönleriyle değerlendiriyoruz. 
Kira gelirlerini yükseltmesi gibi... Bunun dışında yine 
öğrencilerin de ev satın alması gibi bir durum var. Çünkü 
burada dört yıl okuyacak bir öğrencinin ailesi, Türk 

malı bir evi, dört yılın sonunda çok daha iyi bir miktara 
satabileceğinden bu riski alabiliyor. Diğer bir avantajı da 
bölgedeki kaliteyi yükseltmesi. Dört-beş yıl öncesindeki 
restoran sayısına ve bunların hizmet kalitelerine 
baktığınızda ve bunu mevcut durumla kıyasladığınızda, 
bugün çok daha farklı bir durum görüyorsunuz. 


Peki Lefke, yatırım için doğru bir bölge mi? 


Bana göre çok doğru bir bölge. Gaziveren'den Yeşilyurt'a 
kadar, 5,5 kilometrelik bir bisiklet yolu planlıyoruz. Bu 
da, bölgenin kaderinin değişmesi demek. Tabii bunları 
özel bir firma olarak direkt yapamıyoruz çünkü bölgede 
devletin de arazileri var. Devleti de bu işe katarak 

ve onlara bir vizyon göstererek bu işleri yapmaya 
çalışıyoruz. Bunu yaparsak, bölgenin bütün arazilerinin 
değeri artacak ki zaten arttı da. Bakın on yıl önce satın 
aldığımız bir arazinin şu anki fiyatıyla eski fiyatı arasında 
761000 fark var. 70100 değil; 281000. Yani on katından 
fazla. 


Ne tip konut tipleri ilgi görüyor? 


Çok ilginç gelecek size ama normalde 100 metrekare 
31, 80 metrekare 241 gibi bir genel görüş vardı. Biz 
de birinci etapta böyle başladık. Ruslar ev satın almaya 
geldiğinde daha düşük fiyata ve daha küçük evlere 
ihtiyaç hasıl oldu. İnsanlar yurt dışına tatile gittiğinde bir 
otel odasında kalıyor ve bu oda 16 metrekareden büyük 
olduğunda 'king size'a giriyor. Yani 16-26 metrekare 
arası büyük bir otel odası diye geçiyor. 40 metrekare 

bir oda da zaten suit oluyor. Yani 14-1 kırk metrekare 
bir ev sattığınız bir müşteri burada suit bir otelde tatil 
yapıyor. Daha sonra buna geçtik. Şu anda 14-1'imiz de, 
stüdyomuz da, çok daha büyük evlerimiz de yani çok 
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renkli bir yelpazemiz var. 
Şu anki arsa, arazi ve villa fiyatları nasıl? 


Öncelikle bu bölgede denize sıfır ve Türk tapulu arazi 
almak artık kolay değil. İnanın çok zor. Fiyatlar da 
Girne'yle yarışır durumda. 


Stüdyo evler 30 binden, 1-1 evler 42 bin, 24-1 evler 65 
bin sterlinden başlıyor... Bu şekilde fiyatlarımız var. 


Yatırımın kirayla amortismanı ne kadar sürüyor? 


Kuzey Kıbrıs'ın hiçbir yerinde sadece kira geliriyle bir 
evi ödemek mümkün değil. Fiyatı düşük, söz gelimi 
141 bir evi satın alırsanız, yeni projemiz park projesi 
ile 265-7 arasında kira garantisi veriyoruz. 2010 kira 
garantisine ulaşma imkanı da var ki bu durumda zaten 
12 yılda kendi kendini ödüyor ama ev büyük olduğunda 
kira miktarı, evin oranına göre düşer. Yani 24-1 15 yılsa, 
141 getirisi 10 yıla kadar düşebilir. Denize en yakın ev 
150, geride 70 bin ama ikisi de 400-450 sterlinden 
kiralanıyor. Sonuçta bunu düşünmeniz lazım. 


Gelecek 10 yılda Lefke'deki potansiyeli nasıl 
görüyorsunuz? 


Bölgeye çok inanıp güveniyoruz ve yatırımı da her 

türlü getiriyi hesaplamadan yapıyoruz. Yani şu an 
bulunduğumuz restoran kış aylarında zarar yapıyor fakat 
bunu 'nasıl kazanırız' diye değil; “müşterilere nasıl hizmet 
sunabiliriz” perspektifiyle 365 gün açık tutuyoruz. Masaj 
servislerimiz, haftanın bir günü kapalı ve aslında kış 
aylarında hiçbir gelir elde etmiyoruz ama bunu da açık 
tutmamız lazım. 

Bu yatırımlarda en az 5-10 yıl sonrasını düşünüyoruz. 
Bölgede de çok büyük bir potansiyel var. Devletten, 
kaymakamlıktan ve belediyeden de en büyük talebimiz, 
bölgenin planlamasının, bölgeyi bozmayacak şekilde 
yapılması. 


Şu an Girne bölgesindeki eksiklik ne? Yollar. Yol olmadığı 
için büyük bir trafik karmaşası var. Bunu şu an bu 
bölgede daha geniş yollar ve bağlantılar planlayarak 

ve bölgenin yapısını bozmadan bölgeyi geliştirerek 
sağlayabiliriz. 


Büyük otel yatırımları da bölgede öngörülüyor, ki onların 
sahili engellememesi için de özel kurallar getirmek şart. 
Zaten Sunset Bulvarı projemizdeki asıl hedef de şeritten 
halkın yürüyüş ve bisiklet için yararlanması. 


Okurlarımız mesajınız ne? 


İnsanımızdan, bu bölgedeki işletmeleri denemelerini talep 
ediyorum. Denedikten sonra zaten vazgeçemezler. 
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“KIBRIS'IN 
EN POTANSİYEL 


BÖLGESİ” 


MURAT TÜRKER 


KELLER WILLIAMS GAYRİMENKUL DANIŞMANI 


Üniversiteden görüş aldık, inşaat firmalarının Lefke bölgesi için 
düşüncelerini ve yatırım planlarını dinledik. 
Gelin şimdi de rakamlara göz atalım 


Uzun yıllar bölgede bankacılık yapan, 


bölge ekonomisini ve potansiyelini 


yakından izleyen Keller Williams Gayrimenkul Danışmanı Murat Türker, 
Lefke için öğrenci nüfusuna dikkat çekiyor. Yurt projesi yapmak isteyenleri 
uyaran Türker, kazançlı yatırım düşünenlere bu bölgeyi işaret ediyor. 


Lefke bölgesinde nasıl bir gelişme izleniyor? 


Bölge, 2013'ten itibaren oku yukarıya çıkardı, şu an son 
sürat koşuyor. Bunda da en büyük pay üniversitelerin. 
Lefke bölgesinde 2012'de 3.400 öğrenci varken, bu 
sayı şu an 10.000'i geçti. Yeni rektörün ilişkileri daha 
kuvvetliydi ve kendisi öğrenci çekecek yeni bölümler açtı. 
Her bölüm hemen mezun vermediğinden, büyüme de 
hızlandı. Temel faktör bu. 


Dört senede üç binden on bine çıkmak gerçekten 
muhteşem bir olay. 2011 sayımına göre Lefke'nin nüfusu 
8.000. 


8.000 nüfuslu bir yere 10.000 öğrencinin gelmesi 
demek, gerçekten saygı duyulacak bir durum, ki böylesi 
bir şey, Türkiye'de dahi yaşanmış mıdır, doğrusu bunu 
da bilmiyorum. Bu da Lefke'nin her yerini doğal olarak 
etkiledi. 


Lefke'de özellikle yurt yatırımları hızlandı. Daha sonra da 
yavaş yavaş yan yatırımlar başladı. Mesela şu an denize 
sıfır bir arazide, mimarisini alıcısının çizdiği çok güzel 

bir restoran yapılıyor. Üniversite yine sahilde sosyal tesis 
açtı. Kafeler ve restoranlar artıyor. Esnaf da çok mutlu bu 
durumdan. Daracık bir yerdesiniz ve on bin kişi sizden 
alışveriş yapıyor. Yani gelişim şu an tamamen öğrenci 
kaynaklı. 


Peki son on yılda yapı ve içerik olarak neler değişti? 


Aslında son on yılın son beş senesinde atılım yaptı. 

İlk beş yılda öğrenci sayısında bir düşme dahi 
gözlemleniyor, ki bu da bölgeyi etkiliyor. Turizmle ilgili 
bir yatırım, bölgeye ne yazık ki hiç gelmemiş. Aslında 
Sadrazamköy'den itibaren muhteşem bir fiziki imkan 
var ama bildiğiniz “Güzelyurt ve Lefke verildi-verilmedi' 
tartışmaları nedeniyle kimse yatırım yapmamış. 


Tarım aslında ilginçtir, Güzelyurt'un dahi önünde. Çok 
ciddi bir tarımsal çeşitlilik söz konusu. Kültür turizmi 
konusundaki yatırımlar da karşılığını almaya başlıyor. 
Bilhassa İngilizler, Bağlıköy'de arazi alıyor. Bunda da 
cittaslow özelliğinin etkisi var. 


Ya fiyatlardaki değişim? 


2003'e gittiğinizde, bölgedeki arazi fiyatlarının 
maksimum 3.000 sterlin olduğunu görüyorsunuz. Annan 
Planı'yla birlikte fiyatlar da artmış. 2.000 sterline alınan 
bir arazinin fiyatı 40.000 sterline kadar çıkmış ama 
olayın balon olduğu ortaya çıkınca fiyatlar da yeniden 
düşmüş. 2012'ye kadar, yatırımı çekecek bir nüfus artışı 
olmadığında herkes kendi kafasına göre fiyat belirlemiş 
ve satış da dibe vurmuş. Sadece tarım arazileri el 
değiştirmiş ama özellikle son 1,5 senede, 
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Bağlıköy özelinde yaşanan yatırım süreci ve Kıbrıs 
Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nin de bölgeye 
gelişi, fiyatları etkiledi. Yine ODTÜ'nün de artık Lefke'yi 
de etkiler bir potansiyel yakalaması, arsa fiyatlarındaki 
söz konusu artışta belirleyici oldu. 


Fiyatları son altı ayda oynatan bir diğer faktör de güneş 
enerjisiyle ilgili atılan adımlar. Diğer hükümet bu devlet 
politikasını neticelendiremedi ama bu hükümet de 
bildiğim kadarıyla ilgili yatırıma devam edecek, ki güneş 
enerjisinin bölgeye gelmesini bekleyen pek çok kurum 
da var. 


Villa fiyatları ne durumda? 

180 metrekarelik müstakil bir villa 115.000 sterlinden 
satılıyor şu an. Yani Girne ve Lefkoşa'ya nazaran çok 
daha uygun bir rakama. 


Yatırımın kiraya dönüşü ne kadar zaman alıyor? 


Amortisman süresi için 11-12 seneyi söyleyebiliriz fakat 
bu alanda oturmuş bir piyasadan söz edemeyiz. 


Üniversitelerin varlığı bölgeyi nasıl etkiliyor? 

Tamamen üniversitelere bağlı bir yapı söz konusu zaten. 
Aslında hemen her konuda ciddi bir potansiyel var fakat 
ekonomideki başat unsur, eğitim sektörü. 


“Yatırım için doğru bölge" diyebilir miyiz? 


Bir yurt yapıp öğrencilerin barınmasını sağlayacağım 


diyerek gelen bir yatırımcı bunu birkaç kez düşünmeli. 
Çünkü yurt karşılanma oranı şu an 7672, ki bu da geçen 
seneki rakam ve bu da, bu adanın en yüksek rakamı. 


Bu rakam, Girne'de 9619; Lefkoşa'da ise 7624. Yani 
Girne'de yaşayan yabancı öğrencilerin 2619'unun 
kalacağı kadar yurt var. Diğerleri evde kalmak zorunda. 
Lefke'deki yüksekliğin sebebi, öğrenci sayısı 3.500 iken 
inşaatın hiç yapılmaması. 


Daha ziyade hangi tür yapılar ilgi çekiyor? 


Daha çok villa tarzı yapılar müşterilerin ilgisini çekiyor 
zira daha önce de belirttiğim üzere bölgede emlak 
sektörünün Girne veya Lefkoşa'ya nazaran piyasası 
oturmamış bir yapısı var. Mevcut yapıların şahsi villa 
haricindekilerinin önemli bir kısmı yurt konseptli. 


Gelecek on yıl içerisinde Lefke ve Güzelyurt bölgelerini 
nasıl görüyorsunuz? 


Bu bölgeyi 'Kıbrıs'ın en potansiyel bölgesi" 
adlandırıyorum. Bu nedenle, her iki bölgenin de 
geleceğini gayet iyi görüyorum. 


Okurlarımıza ve yatırımcılara bir mesajınız var mı? 
Bunu sürekli söyledim, yine söyleyeceğim: Güzelyurt'a 


ve Lefke'ye daha fazla önem verelim çok daha fazla 
yatırım yapalım. 


EMLAK. 
SEKTÖRÜNÜN 


ILK VE TEK 


HABER 
PORTALI 


Bilinçli yatırımcı araştırarak karar veriyor. Yeni konut projeleri ve inşaat 


fırmalarından haberler, emlak profesyonellerinden yatırım önerileri 


Kıbrıs Emlak Merkezi'nde. 


www.kibrisemlakmerkezi.com 


“BEKLEDİĞİMİZDEN 
HIZLI İLERLİYORUZ” 


Müşteri isteği ve bütçesine göre üretilen konut projeleri, hızla tükeniyor. Işte onlardan biri de 
Dörter Construction Platinum Life projesi 
Daire ve villalardan oluşan karma projenin satış hızı, firmaya yeni yol haritası çizdirdi. Projenin 
ikinci etabı çok yakında satışa çıkacak 


Mağusa bölgesinde konut arayanlar için Dörter Construction Dörter Construction'ın Direktörleri Nihat Dörter ve Metin Dörter 
95-100 bin bandında villa sunuyor. Yani daire fiyatına villa da de B planını devreye soktu. 
denebilir. 


Doğru lokasyon, doğru proje ve doğru fiyat ile çıktıkları projenin (o Hem proje devam edecek, hem de askıya alınan Salamis 
başarısı, satışlara da yansıdı. Platinum Life hızla tükeniyor. Projesi hayata geçecek. Yani bol konut projeli bir yıl olacak. 


Platinum Life kaç konutlu ve hangi 
özelliklere sahip? 


Toplamda 30 daire ve 3--1'lik 20 
apartman dairesi var. Kıbrıs'ta ilk 
defa kullanılan “loft” tarzını Tuzla'da 
yapacağız. 


10 tane de müstakil villa yapılacak. 
Sadece villaların ve apartmanların 
kullanımına tahsis edilmiş alanlar da 
olacak. En büyük derdimizi hallettik ve 
araziyi uygun koşullarda aldık. Bu da 
müşteriye yansıdı. 120-130 bin sterlinlik 
villalar, şu an 95-100 bin pound arası 
satılıyor. Yani son derece ciddi bir rakam 
farkından bahsediyoruz. Kar marjımızın 
düşmesi pahasına, yerli halkın müstakil 
evlerde kalmasını sağladık. İki kat 

dört daire konseptini de Mağusa'ya 

zaten biz getirmiştik. 10 villadan beşi 
şimdiden satıldı. Beş blok apartmandan 
da ikisi satıldı. Bu yüzden yeni arazi arayışındayız. 
Beklediğimizden hızlı ilerliyoruz.” 


Başka bir isim altında mı olacak yeni proje yoksa 
Platinum Life 2 gibi bir ad mı verilecek? Çünkü var olan 
projeye çok yakın bir yerden bahsediyoruz. 


Evet çok yakın. 600 metre-bir kilometre arası bir yerde. 
Yine tuzla bölgesinde. Adı da Platinum Life 2 olabilir. 


Anlaşmalı bir bankanız yok. Müşterilerinize ne gibi 
ödeme kolaylıkları sağlıyorsunuz? 


Değişmez tek perspektifimiz, sterlin bazında ?630'luk 
peşinattır. Bina teslimine kadar, yani 24 ay içinde, bu 
oranın 2650'ye tamamlanması gerekir. Sonra da bankaya 
havale ediyoruz müşterilerimizi. 


Sektöre her geçen gün yeni isimler katılıyor. Farkınızı 
yansıtmak için nasıl bir yol izleyeceksiniz? 


Yeni isimlerin katılması bizi ancak sevindirir çünkü 
böylelikle sektöre rekabet gelir ve rekabet de başarıyı 
doğurur ve kaliteyi arttırır. Yenilikten ve rakabetten biz, 
ülke ve toplum kazanır. Bu nedenle rekabeti her zaman 
destekliyoruz. 


2018 de başka projeleriniz olacak mı? 


Salamis Projesi'ni, dövizin yükselişine müteakip 
beklemeye almıştık ve yine söz konusu bu projemiz 
dahilinde dünya ve ülke şartlarına göre birkaç düzenleme 
yaptık. Yani günümüz ihtiyacına ve talebine göre 
uyarladık, 3-4-1'den 2--1'e güncellendi bazı daireler. 
Hatta 1-4-1 daireler de ekledik ki fiyatlar daha makul 
olsun. Bu yıl çıkmadan projemizi hayata geçireceğiz. 


— NİHAT DÖRTER - METİN DÖRTER 
DÖRTER CONSTRUCTION DİREKTÖRLERİ 
m m m m m 


Sektöre ve yatırımcılara mesajınız nedir? 


İnsanlar bir kez ev alır, ki bunu her zaman tekrarlarım. 
Müteahhitler olarak hepimiz para kazanmak zorundayız. 
Fakat doğru malzemeyi, doğru işçiliği ve doğru kaliteyi 
satmalıyız. Böylelikle halkımız ve ülkemiz de kazanır ve 
dünyadaki yerimiz de belki de inşaat sektörü sayesinde 
daha iyi noktalara çıkar. 


Yatırımcılar için öncelikle fiyat önemli... Neye para 
verdiklerini bilmeleri lazım. İkincisi de işçilik. Aynı 
metrekaredeki evlerde farklı üç fiyat var. Bunları belirleyen 
de üç fark var: Arazi farkı, işçilik farkı ve malzeme farkı. 
Güçleri şehir merkezinde ev almaya yetmeyenler, kötü 
kalitede ev almasın. 


En büyük sıkıntımız da zaten inşaat yığını olmamız. 
Arazi farkını kurtarma 
uğrunda ucuz 
maliyetle ucuza satılan 
yapılar, en geç beş yıl 
içerisinde çok kötü 
hale geliyor. 

Apartman yönetim CON$STRU 
hizmetini şirketlerin 
takip ettiği firmalardan 
ev almalarını 
öneriyoruz. 
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GÖKHAN TAŞ - COLDWELL BANKER TÜRKİYE VE KIBRIS ÜLKE BAŞKANI 
SALİH FENERCİOĞLU - COLDWELL BANKER SMART PLUS BROKERİ 


“YER GÖSTERENLERİ 
DEĞİL 


am ediyor. Coldwell Banker 
Smart Estate olarak faaliyet 
ailesine katıldı 


arı artarak 
zun yıllard 
iker Smart Plu 


Fiyat avantajı, yatırımın hızlı geri dönüşü ve değerlenme Coldwell Banker Türkiye ve Kıbrıs Ülke Başkanı Gökhan 
potansiyeliyle günden güne yatırımcının gözdesi haline Taş, takım buluşması için KKTC'deydi. 
gelen Mağusa, Coldwell Banker için de yeni heyecanın adı. 

Gökhan Taş yatırımcılar için dikkat çeken tasviyelerde 
Türkiye'de hızla büyüyen marka, KKTC'de de üçüncü ofisini (o bulundu. 
açtı. 
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Bir kez daha hoşgel Kıbrıs'a. Üçüncü şube, bu kez 
Mağusa. Nasıl değerlendiriyorsunuz yeni anlaşmayı? 


Önce Girne ve sonra da Lefkoşa açıldı. Henüz iki yıl 

gibi çok kısa bir süreden bahsetmemize rağmen şu an 
Kuzey Kıbrıs'ta sektörde en çok işlem ve portföy sayısına 
sahibiz. Ayrıca en yüksek ciro da yine bizde. Bunun yanı 
sıra iki ofiste elliyi aşkın gayrimenkul danışmanımızla 
bölgede bir numara olduk. 


Mağusa, aslında Girne ve Lefkoşa'dan daha büyük, 
daha bakir ve büyüme potansiyeli çok daha yüksek bir 
pazar. Ayrıca bölge, daha bol alternatifli ve kira dönüşü 
de daha hızlı bir yapıya haiz. Keza gayrimenkul yatırımı 
için fiyatların daha uygun olduğu bir bölge. 


Dolayısıyla hem dürüstlüğüyle, hem kalitesiyle, hem 
de başarısıyla kendimizi ispat etmiş bir şirket olarak bu 
yapıyı Mağusa'ya da taşıdık. 


“Kardeş ofis' gibi bir düşünce var mı? 


Kıbrıs'ta şu aşamada talep çok fazla ama amacımız 
ofis sayımızı arttırarak büyümek değil; büyük ofislerle 
pazarı domine etmek. Ofis sayısını arttırarak bunları 
birbirleriyle rekabete sokmaktan ziyade, büyüttüğümüz 
bir ofise, aynı broker liderliğinde nitelik kazandırmak. 


Peki Güney Kıbrıs projeniz ne durumda? 


Güney Kıbrıs, aynen Kuzey Kıbrıs gibi Master Franchise 
hakları bizde olan bir bölge fakat orada farklı bir dil 
var, farklı bir kültürel yapı var, ayrı yasalar var... Güney 
Kıbrıs'taki haklarımızı devretmeyi düşündüğümüz bir 
grup var. 


Kıbrıs'a Türkiye yatırımcılarının talebini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 


Yatırımcılarımıza her iki ofisten de sunduklarımızla ciddi 
kâr elde ettirdik. Öğrenci artışıyla sürekli genişleyen bir 
pazardan bahsediyoruz, ki artık öğrencinin konaklamaya 
yaklaşımı da değişti. Öğrenciler de artık kendi evlerinde 
yaşamak istiyor. 


Buradaki yatırımın Türkiye'ye nazaran en cazip tarafı, 
kira dönüşü. Türkiye'de şu an konut yatırımında 
dönüşü 14-15 yılda almak imkansız bir şey. Söz gelimi 
Mağusa'da 40.000 poundluk bir yatırımın dönüşünü 
sadece on yıl içerisinde alabiliyorsunuz. 


Halbuki Türkiye'de bugün hem 40.000 poundluk bir 
yer bulmak çok zor, hem de bunun amortismanını on 
yıla sıkıştırabilmek Minimum 25-30 yıla ihtiyacınız 
var. Yani hem fiyat alternatifinden hem de cazip bir 
amortismandan bahsediyoruz ve bu da bahsetti; 
bu talebin temel nedeni. Keza Avrupa Birliği süreci ve 
Kıbrıs Cumhuriyeti'yle birleşme alternatifi de bölgeyi 


cazip hale getirip sektördeki talebi hareketlendiriyor. 
Olası bir birleşme durumunda gayrimenkulde aynı sayıyı 
ve fiyatlarda da aynı uygunluğu bulmanın mümkün 
olmayacağının herkes farkında. 


Yatırımcılar için mesajınız nedir? 


Gayrimenkul, bir insanın kendi hayatı boyunca 
alabileceği en değerli alım-satım kararı. 


Bu kararı alırken, günü kurtarmak için bu işi yapan yani 
onlara 'yer gösteren' insanlardan ziyade kendilerini etik 

değerler eşliğinde bu işe aramış 'yol gösteren' insanları 

ve kurumları tercih etmek gerekir. 


Her daim bir numara kalmak istediğimizden, şirket 
olarak da bakış açımız zaten bu. 


GAYRİMENKUL 
SATIŞINDA | 
DÜNYA LİDERİ 


HANGİ İNŞAAT FİRMALARINDAN 


EV ALINMAZ 


Kıbrıs konut projelerini inceliyorsunuz, Kıbrıs emlak sektöründe yatırım 
düşünüyorsunuz. Peki hangi firmalara karşı dikkatli olmak lazım. İşte o liste... 


Kıbrıs emlak sektörü 2004'ten sonra ikinci kez altın çağını paylaşıyoruz. 


yaşıyor. Ve görüyoruz ki bilinçli müşteri sayısı her geçen gün artıyor. 
Yatırımcının talebi yoğun. Bu talebe karşı, her geçen gün En küçük yatırım düşünen bile, muhattap olacağı firmayı en 
yeni inşaat firmaları, yeni konut projeleri katılıyor sektöre. ince detayına kadar araştırıyor. 

Her yerde fırsatlar, her yerde kampanyalar göze çarpıyor. İnşaatçıyı, emlakçıyı, danışmanı, projeyi... Her detay 


hakkında bilgi almak istiyor. 
İşte bu süreç yatırımcı için avantajlarla birlikte, riski de 


beraberinde getiriyor. Tüm bu ziyaretçi analizi, Kıbrıs Emlak Merkezi'ne gelen 
sorular ve paylaşımlar altına yapıyan yorumları alt alta 
Yine 2004 inşaat krizi dönemini hatırlayarak, çok daha koyduğumuzda sizler için bir liste oluşturduk. Bu listede 
dikkatli ve tedbirli olmak gerekiyor. hangi inşaat firmalarından ev alınmayacağını sıraladık. 
Alınırsa da riski göze almanız gerektiğini bilmeniz gerekir 
Kıbrıs'ın ilk ve tek emlak haber-ilan portalı Kıbrıs Emlak diye de eklemek isteriz. 


Merkezi'nde sektöre yön veren şirketleri, yeni konut 
Projelerini ve emlak sektöründen haberleri her gün sizlerle Hadi gelin, o listeye göz gezdirelim... 


e haber 
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HANGİ İNŞAAT FİRMALARINDAN 
ALINMAZ? 


- Projesini zamanında tamamlamayandan: 


Bu başlık en çok karşımıza çıkan sorun kaynaklarından 
biri. İnşaat firması bir tarih veriyor. Fakat ucundan bir 
yaptırım olmadığı için kimi zaman olağanüstü sebeplerle, 
kimi zaman ise keyfi olarak teslimi uzattıkça uzatıyor. 
Hatta bu işi bir süre sonra alışkanlık haline getiriyor. O 
yüzden siz siz olun konut almayı düşündüğünüz inşaat 
firmasının geçmiş projelerine mutlaka bakın. Ne zaman 
başlamış, ne zaman bitecek demiş ve ne zaman teslim 
etmiş... 


- Emlak ve inşaat sektöründe hoş anılar 
bırakmayandan 


Kimi zaman görüyoruz ki hiç olmadık firmalara, çok 
ciddi paralar kaptıran konutzedeler oluyor. Onlar için 
genelde bile bile lades yorumu yapılıyor. işte bu duruma 
düşmemek için ilgilendiğiniz firmayı ve projeyi yatırım 
öncesi etrafa iyice sorun soruşturun. Kıbrıs Emlak 
Merkezi haberlerini mutlaka okuyun. 


- Araştırdığınızda karşınıza hiçbir sonuç 
çıkmayandan 


Sordunuz kimse bilmiyor, araştırdınız fakat hiç içerik yok. 
O zaman büyük bir soru işareti koyun kenara. Böyle bir 
durum ciddi bir risk demektir. Hatta yapacağınız yatırımı 
yüz binlerce lira olarak düşünürsek, çok ciddi bir kumar. 
Bu sektörde hizmet veren birçok güçlü ve güvenilir 
firmalar varken, bir maceraya girmek çok da akıl karı 
değil. Sizce birikiminizle böylesine bir kumar oynamaya 
değer mi? 


- Koçanları teslim etmeyenden 


Kıbrıs inşaat sektörünün yine en büyük sıkıntılarından 
biri bu. Proje öyle ya da böyle bitiyor, fakat koçan ortada 
yok. Yani tapu yok... Son yıllarda iyi müteahhit ile kötü 
müteahhiti birbirinden ayıran en önemli özelliklerden biri 
de bu. Zamanında koçanların teslim edilmesi. O yüzden 
bir kez daha vurgulayalım, firmanın geçmişini iyi bilmek 
çok çok çok önemli. 


- Altyapı ve malzeme kalitesine önem 
vermeyenden 


Maalesef sıkça karşılan bir durum bu. Sanmayın sadece 
küçük müteahhitler böyle yapar, maalesef markalı 
konut projesi ürüten firmalardan da çok ciddi sıkıntılar 
geliyor bu konuda. Yüksek fiyata sattıkları projelerde 
kullandıkları malzemeler, birkaç yıl sonra auta çıkıyor. 
Altyapı ve yalıtıma önem verilmediği için, güzelim evler 
rutubetten yeşeriyor. Bir firmadan ev almadan önce, 
gidin eski projelerini yerinden inceleyin. Hatta o projede 


oturanların kapısını çalın, bir kahvesini için, fikirlerini 
alın. 


- 3 boyutlu çizimle, inşaatın son hali birbirini 
tutmayandan 


Yerinde gidip görünce dikkat etmeniz gereken bir detay 
da bu, projenin son hali. Maalesef çizilenle ortaya 
çıkan proje, kimi inşaat firmalarında her zaman farklılık 
gösteriyor. Hem de çok ciddi farklılıklar. Bunun Türkçe 
meali şu, satılanla ortaya çıkan aynı olmuyor. Bu da 
dikkat edilmesi gereken başlıklardan birisi. 


- Aradığınız zaman ulaşamadığınızdan 


Bir inşaat firmasından ev alacaksanız mutlaka gidin, 
yerinde ziyaret edin. Patronuyla da tanışın hatta. Sonra 
acele etmeyin, birkaç kez satış temsilcisini veya patronu 
arayın. Bakalım ulaşabiliyor musunuz? Daha bu süreçte 
iletişiminiz kopuyorsa, sonrasını düşünün. 


- Sırf para kazanmak için inşaat işine girenden 


Bu tür firmalar yok mu, var... Bugün kazancı bol diye 
inşaat sektöründe, yarın bahis işine de girebilir, turizme, 
eğitime de. Yani bugün var, yarın yok olabilir. O yüzden 
bu işi kendine meslek edinen firmalarla yola çıkmak, 
uzun vade için daha güvenli olabilir. 


- Sermaye gücünden şüphe duyulandan 


İnşaat firmasının sermayesi, sizin yatırım yapacağınız 
projenin geleceğini direkt etkiler. Eğer firmada bir 

sıkıntı şüphesi varsa, dikkat. Çünkü çıktığı yolu 
tamamlayamayabilir, projeniz yarım kalabilir. Hem 
KKTC'de, hem de Türkiye'de böyle örnekler çok yaşandı. 
Mağdur sayısı on binlerle anılıyor. O yüzden sermaye 
gücü kritik bir detay. 


- Uzun vadeli teslim tarihi verenden 


Sermaye gücünü anlayabileceğiniz bir başlık da bu 
aslında, uzun vadeli teslim tarihi. Bir proje 1 yılda, 2 
yılda tamamlanabilecekken, 4-5 yıl süre veriliyorsa, 
oturup düşünmek lazım. Muhtemelen satıştan gelecek 
para ile bu proje tamamlanacak ya da pek tamamlanma 
niyeti yok. 


- Vaadlerle yola çıkandan 


Son dönemde birçok yatırımcının aldandığı başlıklardan 
biri bu. Gittikleri görüşmede inşaat firmasını veya proje 
detaylarını incelemek yerine, onlara karşı sunulan 
vaadlerle ilgileniyorlar. Şuraya üniversite gelecek, buraya 
şu proje gelecek, bu bölge çok değerlenecek vs... Yine 
siz siz olun, vaadleri de dinleyin, fakat dikkatinizin 
dağılmasına fırsat vermeyin. Sizin önceliğiniz -cek -caklar 
değil, firma ve projeyi iyi analiz edip, doğru karar vermek. 


EKONOMİ KIBRIS 


PRESTIGE 


Knser meridizs SA KUMSAL EMLAK 
Fraser Meridies İ|| LU Kumsal Emlak 
05338382978 05338800084 
05338805580 05338800085 


Karşıyaka'da Satılık EM 
Geleneksel Mimarili İkiz Villa 
441 Taş Evi 


299,999 


Ilanı detaylı incelemek için; 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


OR kodu okutunuz 


Girne Alsancak Bölgesinde Yeniboğaziçi'nde Satılık 


Deniz Dağ Manzaralı Lüx Villa 641 Villa 
Serap Yücetürk Salih Fenercioğlu 
05338202055 05488587001 


399,000 STG 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


İlanı detaylı incelemek için; 
GR kodu okutunuz 


SANALTUR 
ÖZELLİĞİ 


ile ev bakmak bambaşka. Yerinizden 
kalkmadan gayrimenkulleri gezebilirsiniz 


Hıbaıs 


| Emlak 
Merkezi 


www.kibrisemlakmerkezi.com 


Yenikent'te Satılık 4-4-1, 
420 metre kare Villa 


Esra Şerebet 
05488844404 NOVEST 


KER O 


Doğanköy'de Satılık 
441 Havuzlu Villa HAZiNE 
Ferhun Köksoy “EVLER 
05428727720 


350,00X 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


e İlanı detaylı incelemek için; 
i OR kodu okutunuz 


sü 
ROYAL 
ESTATES 

Landmark Estates Royal Estates 

j 03928160963 03928150710 

- “N 05488665600 05338454215 
Esentepe'de 3 Yatak Odalı Alsancak'ta Mükemmel Dağ Ve 
Yüzme Havuzlu ve Deniz Manzarali Kapali Garaj Ve 

Özel Havuzlu 4-4-1 Villa 


Full Eşyalı Satılık Villa 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


KURUMSAL 
-IRMALAR 


GÜVENLİ 
PORTAL 


Merdivenaltı emlakçılara 'dur' dedik. Bu sitede 
herkes değil, sadece güçlü 
fırmalar ve gerçek emlak profesyonelleri var. 


www.kibrisemlakmerkezi.com 


GOLDEN 


10 Global Real REJMAX Golden 


Estate 
Al U 03928153474 Bellapais'te 5 Yatak Odalı Oöoael 2 
3 Yi 05488662666 Lüks Triplex Villa 


İlanı detaylı incelemek için; 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


OR kodu okutunuz 


Be nun GROUP 


Yalkın Emlak 


Esentepe'de Di eee0g Hamitköy'de 
341ve441 Müstakil Villa ( 
Villalar Ender Meta 
05338411617 


İlanı detaylı incelemek için; 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


OR kodu okutunuz 


OLUMSUZ 
ILANLARA 


SUN 


Kıbrıs Emlak Merkezi'nde ölümsüz ilanların yeri yok, 3 yıl önce yüklenen 


ve unutulan ilanlar bulamazsınız. 


Her ilanın 60 gün süresi var. 


www.kibrisemlakmerkezi.com 


ERA H&B www.kibrisemlakmerkezi.com 


Girne Merkez'de Satılık 
241ve3$1 Daireler 
Hüseyin Sadeghi 
0548 851 78 10 


Girne Karmi'de 
Muhteşem Lüks Villa 
Gizem Kemaler 
0533 888 7770 


İlanı detaylı incelemek için; 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


OR kodu okutunuz 


Girne Merkez'de 24-1 
Türk Koçanlı Daire 
Berrak Gül 
0548 852 7810 


Girne Edremit'te Yatırımcıya 
Özel Fırsat 
Musa Demir 
0548 854 7810 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


HATALI 


İLAN 


BİLDİRİM 
ÖZELLİĞİ 


Düşünceleriniz bizim için çok önemli. Hatalı 
olduğunu düşündüğünüz ilanları anında 
bildirebilirsiniz. Bu özellikte de yine tekiz. 


Kıbrıs 
(de) Emlak, 
Z heder 


www.kibrisemlakmerkezi.com 


- 1G Global Real Estate 
Lefkoşa Gönyeli'de 03928153474 


Gazimağusa Karakol'da 
Satılık 3-4-1 Daire M Satılık 05488662666 
Salih Fenercioğlu s ART Daireler 


05488587001 


000 S 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


İlanı detaylı incelemek için; 
GR kodu okutunuz 


Fraser Meridies 


05338382978 
05338805580 ö p ü 
Girne Merkez'de le Bölgesi Lü EO 
Satılık 3-4-1 asral pi : vi aire 
i sra perel 
a 0548 8844404 NOVEST 


İlanı detaylı incelemek için; 
GR kodu okutunuz 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


KUR 
HESAPLAMA 


DERDİNE 


SUN 


Sadece sterlin değil, 4 para biriminde 
gayrimenkulün fiyatını gösteriyoruz. 
Kolay hesap, pratik emlak portalı. 


www.kibrisemlakmerkezi.com 


PENTHOUSE (o... 


Lefkoşa Ortaköy'de Satılık 
Lüks Penthouse 


İlhan Öze 
05338730968 NOVEST 


Gelibolu'da Satılık e 

241 Penthouse Ke AZIGUNUR: 

Hasan Efe <MLAKİDUNYASI 
05338632573 


60,000 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


> İlanı detaylı incelemek için; 
rar tire GR kodu okutunuz 


Landmark Estates 
03928160963 
05488665600 


Girne Merkez'de 34-1 Satılık Lapta'da 3 Yatak Odalı, 
Penthouse E Ortak Havuzlu, Full Eşyalı 
Nejmi Sıddık ŞA TN Satılık Penthouse 
05338614298 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


KIBRIS EVLERİ 


www.kibrisemlakmerkezi.com 


Girne Ozanköy'de 
Satılık 3-4-1 
Geleneksel Kıbrıs Evi 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


Bellapais'te Ticari ve Arsa 
Değeri Taşıyan Köy Evi 
Firyuza Narkabulova 
0533 8837001 


Landmark Estates 
03928160963 
05488665600 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


İskele Kumyalı'da 
Satılık 24-1 Kıbrıs evi 
Salih Fenercioğlu 
0548 887 48 50 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


Landmark Estates 
03928160963 
05488665600 


Girne Bellapais'te 
Satılık 
Geleneksel Kıbrıs Evi 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


SATILIK OTEL VE CASINO 


Menu GROUP Jfrasar meridies 
Fraser Meridies 
05338382978 
Yalkın Emlak 

05338805580 

Girne'de 250 Odalı De ac ic05 Alsancak'ta 
Satılık Hotel ve Casino Çalışır Durumda 

Turistik Tesis 


400,000,000 STG / 1,920,760,000 T 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


ILKIN GROUP 


Yalkın Emlak 


10 Global Real Estate 05488644001 
Girne Karaoğlanoğlu'nda 03928153474 Girne'de Satılık 05338517636 
Satılık Hotl&Casino 05488662666 5 Yıldızlı 
Hotel&Casino 


0 STG/ 189,387,920 TL /44,919,103 EUR 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


ARSA! AR www.kibrisemlakmerkezi.com 


Be nun GROUP 


ken Yalkın Emlak 
05488644001 
Gönyeli'de Türk Malı 3 Kat -a. Karşıyaka'da Su ve Elektriği 05338517636 
Apartmanlık Satılık Arsa Çekilmiş, Villa Yapımına Uygun, 
Nejmi Sıddık MA RM Ana yola Yakın Arsalar 


0533 861 4298 


2,704 EURO 


100,000 STG / 480,680 TL 


İlanı detaylı incelemek için; 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


OR kodu okutunuz 


Yenikent Gönyeli'de İskele Long Beach'te 


Satılık Türk Koçanlı Arsa SANKER'G Satılık Arsa 
Engin Soykal Osman Uygun 
05338620916 NOVEST 05488587002 


95,000 STG / 456,646 TL / 1 00 STG/ 259,567 TL/61,564 EURO/ 72,47 


lie 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


İlanı detaylı incelemek için; 
OR kodu okutunuz 


PROJELER 


Magic Bella 


0533 871 42 23/ 0548 8656171 


Kıbrıs konut projesine kazandırdıkları 

lüks apartman ve rezidans 

projelerinden sonra, bu kez çok özel 

bir villa projesi ile karşınızda firma. 
Projenin adı Magic 
Bella. 3 adet süper 
lüks villadan oluşuyor 
bu projemiz. Proje 
hakkında detaylı bilgiye 
sahip olmak için; OR 
kodu okutunuz. 


03928154743 / 03928153745 


Kuzey Kıbrıs'ın turizm 
başkenti olan Girne'nin 
batısında dağ ve denizin 
birleştiği noktada, sakinliği 
ve kolay ulaşımı ile dikkat 


çeken bölgesi, Alsancak'ta yer alan 'EMTAN EB 


GREEN PARK' projesi, yakın çevresinde 
bulunan Girme Amerikan Üniversitesi ve 
Merit Oteller bölgesine 5 dakikada, Girne 
merkeze 10 dakikada ulaşılabiliyor. 


EMTAN 


İNŞAAT ŞTİ 


www.kibrisemlakmerkezi.com 


Banyan House 


Yy NT Lia - 
o İm Lal 
03922237540 / 05338776333 


Deniz ve dağ manzarasıyla dopdolu bir 
yaşama hazırlanın. #R 

KURU 
Ortak havuz, mutfaklarda granit tezgah, ARS GN 
asma tavan ve kaliteli işçiliğe sahip 
sadece 8 daireden oluşan projede yer 
almak size çok iyi gelecek. 


Proje hakkında detaylı bilgiye sahip 
olmak için; OR kodu okutunuz. 


Blue Sky Villaları 


05338776695 / 03922232929 


Lefkoşa'nın tercih edilen bölgesi 
Gönyeli'de konumlanıyor. Gönyeli # 
Aşıklar Tepesi'ndeki proje ilk olarak ŞİFA 
konumuyla öne çıkıyor. Dağ manzarası 
ve boğaz havası, ayrı bir artı katıyor 
projeye. 22 villadan oluşuyor Blue Sky 
Villaları. Aralık ayında teslim edilecek. 


Proje hakkında detaylı bilgiye sahip 
olmak için; OR kodu okutunuz. 


PROJELER 


Turan Tower 


05428889000 / 03922271036 


Turan Tower projesi Lefkoşa'nın Kumsal GG TURAN 
bölgesinde konumlanıyor. d - 
Koçan tipi Türk malı olan projenin 

daireleri 133 metre kareden oluşuyor. 


Proje hakkında detaylı bilgiye sahip 
olmak için; GR kodu okutunuz. 


Www.kibrisemlakmerkezi.com 


Boray Emerald 


03924440279 / 05338342647 


Gönyeli projemiz merkezi 
konumda olup 2 yatak odalı 
12 adet daireden oluşmaktadır. 


BORAÂY 


DEVELOPMENTS 


Yaklaşık 75m2 daireler 5,2 m2 
balkonlu ve 2 yatak odalı. 


Proje hakkında detaylı bilgiye 
sahip olmak için; OR kodu 
okutunuz. 


05338661026 / 03923655004 


Kavan Yapı tecrübesi ve kalitesiyle 
Girne'ye çok özel bir proje sunuyor. Kiavanyap 
Projenin adı Kervansaray Loft. Denizle iç 

içe, keyifli bir yaşam alanı sunuyor. Proje 
88 daireden oluşuyor. 


Proje hakkında detaylı bilgiye sahip 
olmak için; OR kodu okutunuz. 


500 m2'lik TÜRK MALI arazi üzerine 80 
m2'lik 14 daireden oluşan BLUE PORT 
projesi Gazimağusa Suriçi ve Limanına 
500 metre mesafede bulunuyor. 


Proje hakkında detaylı bilgiye sahip 
olmak için; OR kodu okutunuz. 


Kızılay Sok. No: 1 Yenişehir - Lefkoşa KKTC * Tek 4-90 392 2280682 * E- Posta: infoğphacıalihomes.com. 


KARAMAN SİTE 5 
£ 53.000 


80m 
2 yarak oda 

Yatak odalarında sürme kapılı durar dotapları 

Yatak odamı salon hal ve mutfak. zerrnleri karo mora 
Tüm odalarda bol miktarda elekirk orun Sakınca televzyon. 
ve teletan prizleri 

 bariyo buduunmakta ve yer Göpeeeleri yararmık 

Hazir mustak 

Kondorda çamayı makinesi yer, 

Tüm dıya bakan kapa ve pencereler akımıryun çıt car 
Apartman grşınde eler om seter 

Zamın hatla her dareye a park yen 

Hırmcı Se! halt pat ve elektrik matrermenı kulanımı 
Olup, yıların verdiği MM AL yaa dereyi 
haitesiyl 


CAMELOT 
VİLLALARI 
£ 195.000 


Camelor Villaları 
210 m kapalı alar ve 4m taranan sahıp olar vlalarımız Badı 


m Taşma Yüzme Maruz de Kuzey Kabrin inc Görmem 
Alsancak #çennde yaz bp öhüteleceğırız çerterdee 

ve taslama ülemien hazı villa analar tenime hazı 
Baher bakiyor 


Özetikler: 
Cama Vilsan 3 yatak odalı olgp eberreyn yatak odasında 
banyolWCye sahıp, 

Tüm yatak odalarında sürme kapıı duran dokaplı ve yer 
öşemeleri arman! parke 

Mazı mutfak ve modern anksnire beyaz eşyalı (Buzdolabı 
bulapık makınası çamapı makmesı, ocak bam, davlumbaz) 
Branın daş cepheler srcağa ve soğuğa karşı özel 
olasyonlu. ve merkezı etme soğuma sesten bulunmakta. 
PVC çif cam karalağı kapı ve pencereler 

Yerler doğal baş Marmar 

Vere göm 10 tonluk su deposu ve herokorlı ku motoru, 
Bir Suret asite yaa ve elektiri maizeresi kJkarsimı, 
up, yilan vardığı M. Maca Al Lid İnyast deneyimi 
kaiteniyle 


KRİSTAL VİLLA 
£ 195.000 


Kiris Villaları 220 
220 m kapalı ala ve 4S yara sahip olan vlalarımız End 
m Taşmah Yüzme Havuzu ie Kuzey Kabrı'ın nci Görmenin 
Alsancak pesinde yaz hş olurabslecerz çimin 

ve Salama şleri hazı alar aralar teslerune hazı 
sahiplerin bektyor 


Özellikler 
Kin Vika 3 yalak odak Olu ebeveyn yatak odasına, 
banyo WE ye sahıp 

Tüm yatak odalarında sürme Kapılı duran dolaplı ve yer 
yemeleri anına parke 

Hazır mutlak ve modem ankastre beyaz eşyalı (Buzdolabı 
bulapık mahimesi, çarmağır makinesi cak, fon, davlumbaz) 
Binanın dış cepheleri sıcağa ve soğuğa karşı özet 
üclanyonlu ve merkez isıtma soğutma enter bulunmakta 
PVC çin cam karalı kapı ve pencereler 

Yerler doğal by mermer 

Vere gömülü 10 tonluk su depcsu ve hidrofor su motoru 
Birnez Sın kate mast ve elektrik malzemesı kularılmış, 
op. yarn vardığı M Maca AR Ud İnşaat dereyi 
kalitesiyle 


KARMİ VİLLA 
£ 195.000 


Karmı Vakaları 
210 m kapalı alan ve 4Se açık terası olup, koplam 255 m 
alana inşa edilmeş bu wlalar Beşparmak dağlarının eteğinde 
şehirden uzak dağayla ç ç0 yaşamak isteyenler bekliyor 


Özetler. 
Zem katta giri holü, salon, gündelik oda. muta, yermek 
odası, çamaşırlık, bar adet WC terasta bulunmakta, 

“Üst katta hi, ger, 3 yatak odanı, terms ebeveyn yatak 
adayına bağı bir det Banyo, WC ve diğer yatak odalarına 
a br el Banyo WC 

“Oranın dış ceçheler 3 cm kalınlığında sıcağa ve soğuğa 
arş izolasyon araçlı sirofor kaplamalı oluş merke kira, 
stem bulunmakta. 

Mazı mutfak ve modem ankastre beyaz eşyalı (Buzdctabı 
bulaşık makinesı çamaşı makes ocak tir davlumbaz) 
Yerler doğal beş mermer yatak odalarında tamınart parka 

öyeme bulanmış 
Yatak odalarında sürme kapılı duvar dolaplar 


HAYAT 
APARTMANLARI 1l 
£ 85.000 


Hayat Apartmanları 130 ev” 
Kuzey Kibrin başkent Lefkoşa Yerskent bölgesinde 
bulunan Mayat aparımanlar siler hayat bulacak 


Özelider. 
Oda sayı Bet, 
Yatak odalarında sürme kaçı duvar dotapları ve zemin 


HAYAT VİLLALARI 
£ 198.000 


Hayat Apartmanları 130 
Kuzey Kibris ın başkent Leh oya Yerikeni bölgesinde 
bulunan Mayat apartmanlar szlerie hayal bulacak 


Özelikder: 
Oda sayı: Bet, 

Yatak odalarında sürme kapılı duvar dolaçları ve zemin 
Söremeleri lanan! parke 

Salon hel ve mutlak zemenleri marmarın mermer 

1 banyo ve 1 WC bulunmakta ve yer döşemeler sarsma 
180 mik dairelere ebeveyn yatak odasına özel WC-Banyo, 
Hazır muta ve modem ankastre beyaz eşyalı (Buzdolabı 
bulaşık makınesi çamaşır makmesi ocak, rn, davlumbaz) 
Tüm dışa bakan kapı ve pencereler PVC çin cam, 
Aparıman grişnde eterkam sistemi 

Zaman kata her daireye af park yer ve het odası 

Bina Sın hatt nşazt ve elekirik malzemesi kulanımış, 
olup, yilan verdiği M Hacı ANL İnşaat deneyimi 
ait 


4 
— 
r— 1, 


www.petekpastahanesi.com 


FABRİKA GAZİMAĞUSA ŞUBE İSKELE ŞUBE 


TURKISH 
AIRLINES 


